Domkerk Pastoraat

Het leven is soms een zoektocht. Levensvragen die betrekking hebben op verlies en rouw,
hoop en wanhoop, ziekte en dood, schuld en schaamte, worden dan als knellend ervaren.
Relaties met geliefden, familieleden en vrienden kunnen veranderen of verbroken worden,
waardoor mensen op zichzelf worden teruggeworpen. Wat is dan werkelijk van waarde in het
leven of hoe vinden we opnieuw betekenis en zin?

Vanuit Domkerk Pastoraat willen we omzien naar elkaar en elkaar bijstaan in levensvragen en
waar mogelijk troost bieden. Het Domkerk Pastoraat staat open voor iedereen binnen of
buiten de Domkerkgemeenschap. Omzien naar elkaar binnen het Domkerk Pastoraat is een
omzien vanuit een diepere, spirituele verbondenheid met God en Christus en we geloven dat
die zich uitstrekt naar ieder mens. Vanuit het Domkerk Pastoraat bieden we individuele
gesprekken en kringwerk rond thema’s aan. Als je dat wenst, kunnen we met je bidden of
samen teksten lezen of zingen die kunnen inspireren.

Heb je een pastorale vraag of wil je van gedachte wisselen of het Domkerk Pastoraat iets
voor je of voor iemand uit je omgeving is, stuur dan een mail naar pastoraat@domkerk.n|

De werkgroep Pastoraat bestaat uit:
e Barbara van Abshoven
e Harold van Driel
e Wilma van der Gaag
e Jeanine Geijtenbeek (ouderling Hoopvolle Gemeenschap)
e vacature
e ds. Willem Roskam (predikant)
e Hans Ruitenbeek (ouderling Pastoraat)
e Johanneke Visscher

Op zeven zondagen in 2026 zijn er na de kerkdienst welkomstgesprekken, vanaf 12.15 uur in
het Domcafé. Leden van de werkgroep Pastoraat vertellen jou graag meer over de kerk en de
Domkerkgemeenschap die we willen zijn. Je bent welkom op 25 januari, 8 maart, 17 mei,

12 juli, 6 september, 18 oktober of 13 december 2026.

Elke derde woensdag van de maand is er koffieuur voor oud(er) en jong(er), van 10.00 tot
12.00 uur in het Domcafé, van harte welkom! Let op de actuele agenda voor mogelijke
wijzigingen.
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