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Van harte welkom!
Opnieuw verschijnt er een programmaboekje vanuit de Domkerk met als titel  
‘Verbinden, verdiepen & inspireren’. Het programma bevat ook dit seizoen een breed 
aanbod met activiteiten op het gebied van geloof, kerk, cultuur en samenleving.

Het aanbod richt zich op de hele Domkerkgemeenschap met gevarieerde activiteiten 
waarin de breedte en diepte van onze geloofstraditie klinkt. Naast een aantal  
bestaande activiteiten (de Martinuskring bestaat al meer dan 30 jaar) zijn er ook  
nieuwe activiteiten zoals ‘Het goede leven volgens…’ en ‘Booktalk’. Ook de Diaconie 
laat goed van zich horen met een inspirerend en betrokken aanbod, bijvoorbeeld  
rondom Sint-Maarten. 
En natuurlijk is er ook brede aandacht voor de cultuur. Denk aan alle rondleidingen die 
er zijn in de dagelijks opengestelde kerk, de concerten van de Zaterdagmiddagmuziek 
en de diverse tentoonstellingen.

Er zijn activiteiten voor jong en oud. We nodigen je van harte uit om deel te nemen. 
Blader het programmaboekje snel door en meld je aan! We hopen je te ontmoeten  
in de vieringen en/of bij één of meer van de vele activiteiten. En kijk voor het actuele 
aanbod ook regelmatig op www.domkerk.nl en lees de DomWijzer! Alle activiteiten 
vinden plaats in de Domkerk, tenzij anders vermeld.

Met hartelijke groet van de programmaraad,

ds. Willem Roskam
Iris Lammerts van Buren, diaconaal werker
Jeanine Geijtenbeek
Bram Schriever
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Vanaf 15 augustus
Tentoonstelling ‘Oorlog/vrede 
80 jaar bevrijding’ 
Dit jaar is het 80 jaar geleden dat  
Nederland werd bevrijd. Tegelijkertijd 
lijkt de spanning in de wereld tussen  
oorlog en vrede groter dan ooit. Dit was 
voor de tentoonstellingscommissie  
van de Domkerk reden om een jonge  
generatie, namelijk studenten Illustratie 
van de HKU, te vragen oorlog en vrede 
anno 2025 in beeld te brengen.

Acht studenten geven hun geheel eigen 
invulling aan die vraag. Hun afbeeldingen 
van oorlog en vrede zijn tegenover elkaar 
opgehangen zodat ze een dialoog met 
elkaar aangaan. Als toeschouwer kan je 
daardoor jouw positie tussen oorlog en 
vrede bepalen op een tot je verbeelding 
sprekende manier.

Wanneer: vrijdag 15 augustus –  
zondag 5 oktober
Meer informatie bij de tentoonstellings-
commissie: ttc@domkerk.nl

Vanaf 10 september
Martinuskring: plek van  
ontmoeting en bezinning
De Martinuskring is een gespreksgroep 
waar we met elkaar in gesprek gaan over 
hoe te leven met Bijbel en krant, geloof, 
ethiek, filosofie en samenleving.  
Ongeveer één keer in de maand praten 
we over een fragment uit een zelfgekozen 
boek. Door persoonlijke ervaringen en 
inzichten daarmee te verbinden wordt de 
Martinuskring een plek van ontmoeting 
en bezinning. Iedereen is welkom. Wil je 
zelf een bijdrage leveren aan een gastvrije, 
inspirerende Domgemeente? Doe dan 
mee met de Martinuskring. We starten  
op woensdag 10 september met een  
gezamenlijke maaltijd met beide groepen.

Wanneer: startbijeenkomst  
10 september. Er zijn twee gespreks- 
kringen, één op woensdagavond en  
één op donderdagavond 
Waar: bij de deelnemers thuis (wisselend)
Meer informatie en aanmelden bij:  
Hans Spinder (donderdagavond),  
hansspinder@ziggo.nl of  
T 06 - 50 62 14 07 of  
Wilma van der Gaag (woensdagavond):  
wilma.v.d.gaag@gmail.com,  
T 06 121 469 50 

September 
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12 september
Appeltaartconcert  
‘Feest met Bach en Vivaldi’
Het Crumble Consort speelt in grote 
bezetting. Op het programma staan o.a. 
twee Brandenburgse concerten van Bach 
en een spetterende Sinfonia van Vivaldi. 
Solisten zijn violist Gerard Spronk en 
fluitiste Eline van Esch.
En na een uurtje muziek? Is er Appeltaart!

Wanneer: vrijdag 12 september, 10.30 uur
Toegang: € 5,-/met U-pas: € 2,50  
(inclusief appeltaart).  
Voor kaartjes ga naar:  
www.appeltaartconcerten.nl

14 september
Startzondag - feestelijke dienst 
van Schrift en Tafel 
Als Domkerkgemeenschap starten we het 
nieuwe seizoen op zondag 14 september 
met een feestelijke dienst van Schrift en 
Tafel. Er is een programma na de dienst 
met lunch, ontmoeting en gezelligheid. 
Tijdens de dienst is er zoals altijd een 
programma met en voor de kinderen,  
en ook na de dienst gaan zijn met elkaar 
iets leuks doen.

Wanneer: zondag 14 september,  
10.30 uur
Meer informatie bij Willem Roskam: 
predikant@domkerk.nl
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16 september
Wij geloven.  
Leerhuis over Nicea 
In 2025 vieren we in de wereldkerk een 
belangwekkende verjaardag, namelijk  
van het 1700-jarige belijdenisgeschrift  
van Nicea. In iedere tijd opnieuw is  
het van belang dat de kerk zich bij haar  
gezamenlijk beleden geloof bepaalt.  
Ieder van ons mag er iets ‘eigens’ van 
maken, in de samenhang van een gedeeld 
geloof. Dat maakt het vertrouwenwek-
kend voor nieuwe generaties.  
Dat maakt het ook herkenbaar als je kijkt 
naar wie ons langer of korter geleden zijn 
voorgegaan. Wij geven dit geloof, dat  
zo kernachtig is uitgedrukt in Nicea,  
al meer dan 1700 jaar aan elkaar door. 
Doe jij ook mee? We gaan er dit najaar 
over doorspreken om het ons verder eigen 
te maken. Een kort leerhuis over een van 
de belangrijkste teksten uit de christelijke 
traditie. We nemen je graag mee op weg 
naar de hoogte en de breedte en de diepte 
van het geloof dat hierin klinkt. Het wacht 
erop dat ook in de 21e eeuw mensen het 
voor hun rekening nemen. Van harte 
welkom om mee te doen! 

Data: dinsdagen 16 september,  
7 oktober en 28 oktober  
Leiding en opgave: Nico Vlaming,  
ds. Willem Roskam, 
predikant@domkerk.nl 

Artikel
Wat geloofden zij? - 
Wat geloven wij? 
Het Credo van 325 en 2025 
Wij zijn de eersten niet die een weg  
proberen te gaan in het leven. Ook de 
kerkelijke gemeenschap staat op de 
schouders van wie haar zijn voorgegaan. 
Dit jaar staat de internationale christelijke 
wereld stil bij het gegeven dat 1700 jaar 
geleden, tijdens het concilie van Nicea 
(het huidige Iznik in Turkije) een verschil 
van inzicht werd bijgelegd over de per-
soon Jezus Christus. De conferentie werd 
door vele bisschoppen van de toenmalige 
wereld rond de Middellandse Zee bijge-
woond. Onder hen was ook de bisschop 
van Myra, Nicolaas genaamd… Overigens 
vond de uitnodiging om de conferentie bij 
te wonen onder enige dwang van keizer 
Constantijn plaats. Maar de slotverklaring 
mist dan ook haar uitwerking niet, tot op 
de dag van vandaag. 
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De inzet is eenvoudig. De tekst zegt 
eigenlijk: iedereen mag geloven wat zij of 
hij wil, maar ‘Wij geloven in…..’en dan 
volgt er een korte passage over God, een 
wat langere over Jezus Christus, en weer 
een korte over de heilige Geest. Deze 
tekstverdeling maakt al veel duidelijk. 
Over God en de heilige Geest zijn we  
sober met onze woorden en inzichten. 
Maar over de persoon van Jezus van 
Nazareth die als eretitel ‘de Gezalfde’ 
draagt, de Messias (Hebreeuws), oftewel 
de Christus (Grieks), wordt het meest uit-
gebreid gesproken; daar gaat de grootste 
aandacht naar uit. Wat de concilievaders 
toentertijd bespraken en in een slotdocu-
ment vastlegden was geen dogma maar 
een lofzang. De tekst is vijftig jaar later, 
tijdens het concilie van Constantinopel 
(381) nog wat uitgebreid. 

Wat de christelijke kerk gelooft voor haar 
leven in deze wereld, als het over God 
gaat, over Jezus van Nazareth, en over  
de heilige Geest – en dit alles op grond 
van het Bijbels getuigenis – staat in deze  
tekst die in alle kerkboeken, dienst- 
boeken en liedboeken over de hele  
wereld is opgenomen. 

Met, uiteraard, de nodige eigentijdse  
variaties. Die zijn er niet om de brontekst 
te vervangen, maar om die, in een voor 
elke generatie nieuw te verstane volkstaal 
beter te doorgronden. 

Het Credo (Latijn voor: Ik geloof) is een 
soort anker, een houvast, een gedeeld  
inzicht in wat de Kerk gezamenlijk voor 
haar rekening neemt: hier staan we voor. 
We begrijpen het ook niet allemaal,  
het gaat uiteraard ons verstand te boven, 
maar dit zijn de grondbeginselen als we 
spreken over God. Hier vinden we elkaar 
op, hier houden we elkaar aan. 

De kerkvader Augustinus (354-430)  
benoemde deze geloofsbelijdenis (die 
onder lied 340A in het Liedboek 2013 
opgenomen is) als een soort wachtwoord. 
Dit is waar een christen op aanspreek-
baar is, gesteund door heel de Kerk. Het 
is daarmee een tegengeluid tegen allerlei 
wind van leer, tegen de gangbare menin-
genfabriek die onze wereld rijk is, tegen het 
heersende denken. Het is je wachtwoord 
om door te dringen in een door andere 
machten beheerst gebied. Een wake-upcall 
voor als je het overzicht kwijt bent.  
Een basis waarmee je je in elke christelijke 
gemeenschap in heel de wereld thuis weet. 

In drie avonden zullen we samen bezien 
hoe we geïnspireerd kunnen blijven of 
worden door geloofsinzichten van onze 
voorgangers. Van harte uitgenodigd!

Nico Vlaming 
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20 september
Stiltekring voor vrede en  
vredeswandeling
De Stiltekring is een stil protest en een 
teken van verbondenheid met het oog 
op de schending van de rechten van de 
mens, overal ter wereld. De kring drukt 
een verlangen naar vrede uit. De Stilte-
kring wordt geopend met een kort woord 
en muziek en afgesloten met muziek en 
een lied. Er worden tijdens de stilte flyers 
uitgedeeld. Na afloop is er koffie/thee 
met krentenbollen voor de deelnemers. 
Aansluitend vindt een Vredeswandeling 
plaats, georganiseerd door  
Utrecht-in-Dialoog. 

De Stiltekring wordt georganiseerd 
door de Middaggebed Commissie. De 
Stiltekring is het begin van de Vredesweek 
van 21-28 september, georganiseerd door 
vredesorganisatie PAX, met als thema: 
‘Niets doen is geen optie’. 

Wanneer: zaterdag 20 september,  
12.00 -12.30 uur
Waar: Domplein
Meer informatie bij Charlotte Waaldijk: 
ch.waalwijk@casema.nl

Vanaf 2 oktober
Vijf stiltebijeenkomsten –  
‘In de stilte … levensparels’
Levensparels vormen een meditatieve 
armband, die je helpt naar binnen te 
keren. De verschillende kralen raken en 
reiken verschillende levensthema’s aan. 
Wat heb ik nodig? Wat helpt me vooruit? 
Waar loop ik vast? Waar zit mijn vertrou-
wen? Wat is mijn rol op dit moment?
Tijdens deze serie van In de Stilte … 
gebruiken we onze handen om ons te 
concentreren op de verdiepende medi-
tatie. Daarmee kun je jezelf elk moment 
van de dag resetten. We lopen en zitten de 
meeste tijd in de stille Domkerk, zonder 
bezoekers. Graag alle keren meedoen.

Wanneer: donderdag 2 oktober 17.00 uur, 
20 november 16.00 uur, 12 februari 16.00 
uur, 12 maart 16.00 uur, 16 april 17.00 
uur. Kosten € 5,- per keer
Begeleiding: Conny van Lier,  
geestelijk begeleider
Meer informatie en aanmelden  
(vóór 26 september) bij Conny van Lier: 
connyvanlier@planet.nl

Oktober 
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7 oktober
Galakoor Queer Klassiek 
met openbare repetitie 
In het kader van het Queer Culture  
Festival Utrecht is Galakoor Queer  
Klassiek te gast in de Domkerk. Het koor 
brengt verschillende muziekstukken ten 
gehore waarbij de avond het karakter 
heeft van een openbare repetitie waaraan 
iedereen mee kan doen. Alleen komen 
luisteren is ook prima. In de pauze en na 
afloop is er gelegenheid voor ontmoeting 
en een drankje.

Galakoor Queer Klassiek uit Amsterdam 
is een klassiek koor voor zangers die met 
elkaar verbonden zijn door hun queer 
identiteit. Koorleden delen hun passie 
voor muziek en hun wens om met  
gelijkgestemden te zingen. Kernwaarden 
zijn: nieuwsgierigheid, verbinding,  
betrokkenheid en samenwerking. 

Het repertoire is klassiek en eigentijds 
en varieert per seizoen. Zij zingen zowel 
grote als kleinere werken van bijvoor-
beeld Purcell, Brahms en Pärt. Ook 
onderzoeken ze nieuwe gevoelswaarden 
binnen tekst en muziek die ontstaan  
wanneer mensen met verschillende 
seksuele oriëntaties en genderidentiteiten 
deze uitvoeren. Het Galakoor staat  
o.l.v. dirigent en bas-bariton Nathan Tax.  
Meer info over Galakoor Queer Klassiek: 
www.galakoor.nl 

Wanneer: 7 oktober, 20.00 - 22.00 uur 
(kerk open vanaf 19.45 uur) 
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig
Meer informatie bij Bram Schriever: 
b.schriever@leerruimte.nl
06 - 51 43 58 17 
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Artikel
31.000 dakloze mensen,  
31.000 stippen

In Nederland telde het CBS in 2023 zo’n 
31.000 dakloze mensen. Het werkelijke 
aantal ligt echter vele malen hoger: 
jongeren, vrouwen, arbeidsmigranten 
of economisch dakloze mensen komen 
in de telling niet altijd naar voren. In 
Nederland is er veel onwetendheid over 
dakloosheid en zijn de vooroordelen 
vaak niet mals. Tijdens de maand van 
het delen werkt de Domkerk samen met 
Daisy Ranoe, performancekunstenaar 
en Utrechtse. Centraal in de activiteiten 
staat een meterslang wit doek. Daisy 
stempelt dat doek op publieke plekken 
één stip voor elk persoon zonder dak. 

Iris Lammerts van Bueren, diaconaal 
werker in de Domkerk, vertelt over de 
samenwerking met Daisy Ranoe: ‘Daisy 
werkt aan het doek samen met voorbij-
gangers, op allerlei plekken en events in 
Nederland. Ondertussen start zij het ge-
sprek met passanten over hoe ontzettend 
véél mensen (en meer) dit eigenlijk zijn. 
Door het stempelen wordt het enorme 
aantal invoelbaar.’ Iris: ‘Dakloosheid is 
niet normaal en we moeten het nooit 
normaal gaan vinden. Het is een ontzet-
tend zwaar leven. Het plaatst mensen 
buiten de maatschappij en dakloosheid 
zet hen nog verder op afstand. Dit is een 
gevolg van beleidskeuzes, een collectief 
probleem wat de meest kwetsbaren raakt. 

We moeten mensen zonder dak- of thuis 
nooit vergeten en blijven nadenken over 
oplossingen. Laten we ondertussen ook 
aan plekken werken waar vriendschap 
met hen kan zijn.’ 

Maand van het delen
Dit najaar wil Daisy het kunstwerk afma-
ken en vanuit de Domkerk - als Kerk van 
Sint Maarten – trekken we graag met haar 
op. Het stempelproject, dat al langere tijd 
loopt, wordt onderdeel van ‘de maand van 
het delen’. Tijdens deze maand, die loopt 
van 10 oktober (Wereld Dakloze Mensen 
Dag) tot 11 november (Sint Maarten)  
vinden er overal in de stad activiteiten 
plaats. De activiteiten in de Domkerk  
zijn daar onderdeel van. 
Over haar motieven zegt Daisy:  
“Sommige mensen hebben het idee dat 
dakloosheid iemands eigen schuld is.  
Of ze zeggen dat slimme mensen niet 
dakloos worden. Of ze denken dat 31.000 
het getal is voor daklozen wereldwijd.” 
Met haar kunstwerk wil Daisy deze  
vooroordelen bestrijden. 

Daisy reist met haar levende kunstwerk 
langs activiteiten waar de Domkerk elk 
jaar aan mee doet of zelf organiseert. 
Dit jaar pakken we uit: samen met onze 
diaconale partners en ook een nieuwe 
partner: het team van Sharing Arts  
Society, de organisatie achter de  
expositie van lichtsculpturen, de  
Sint Maarten Parade en het Stadsdiner. 
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Hier onder volgt een overzicht van activi-
teiten waar de Domkerk bij betrokken is. 
Dat zijn er nogal wat. Ze worden hier kort 
genoemd. In dit activiteitenoverzicht in 
de maanden oktober en november lees  
je veel meer over deze activiteiten en vind 
je informatie over de tijden en locaties 
van de genoemde events.

Start campagne ‘Wereld Dakloze  
Mensen Dag’ 
Op 10 oktober is er op Domplein een 
publiek stempelmoment. Samen met 
mensen die zelf ervaring hebben met dak- 
of thuisloos zijn, gaat Daisy Ranoe het 
gesprek aan met Utrechters en bezoekers 
aan de stad over vooroordelen rond dak-
loosheid. Ook op 24 en 26 oktober zijn er 
publieke stempelmomenten met Daisy.
 
Tentoonstelling ‘Verhalen van licht’
Deze expositie toont de lichtsculpturen 
van de Sint Maarten parade in de Dom-
kerk. Het performance kunstwerk van 
Daisy kan je zien als één van die verhalen. 

Het Grote Utrecht Stadsdiner op  
Wereldarmoededag 
Tijdens dit diner op 17 oktober stempelt 
de groep mensen die Daisy om zich heen 
verzameld heeft verder aan het kunst-
werk. Ook in de Domkerk kun je terecht 
om mee te eten en mee te stempelen. 

Mantel van Sint Maarten
Tegen de achtergrond van de lichtsculp-
turen wordt op 6 november de Mantel 

Foto: Daisy Ranoe
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van Sint Maarten uitgereikt. Dit jaar  
aan vrijwilligersinitiatieven waar  
muziek een verbindende rol speelt. 

Sint Maarten Parade
Op 8 november trekt de optocht met 
sculpturen door de stad, met als eindpunt 
Domplein. Met een informeel programma 
wordt de optocht afgesloten en kunnen  
de deelnemende organisaties en mensen 
elkaar ontmoeten in en rond de kerk. 
Voor zover het stippen doek nog niet af  
is, wordt hier de laatste hand gelegd. 

Expositie van het doek
Op 11 november is de eindpresentatie. 
Uiteindelijk zal het doek meer dan 50  
meter lang zijn. Waar het doek uiteinde-
lijk uitgehangen of gelegd wordt, wordt 
nog bekend gemaakt. Zeker is dat het  
veel bekijks zal trekken en dat is positief. 

Meedoen?
Wil je meestempelen of gesprekken  
voeren rond het kunstwerk? Wil je  
meedoen aan één van de activiteiten  
als gastheer of gastvrouw of op een  
andere manier een steentje bijdragen?  
Op 19 september is er een informatie-
borrel voor betrokkenen in het DomCafé 
om 17:30 uur. Aanmelden bij  
Iris Lammerts van Bueren:  
diaconaalwerker@domkerk.nl 

Kijk in de agenda voor alle tijden  
en locaties van de genoemde events. 

10 oktober
Start campagne  
‘Wereld Dakloze Mensen Dag’ 
Samen met Straatpastoraat en OMDUW 
vragen we als Domkerk aandacht voor 
de grote aantallen dakloze mensen in 
Nederland. Naast de 33.000 mensen die 
bekend zijn als dakloos, wordt geschat dat 
het werkelijke aantal mensen zonder dak 
of thuis nog veel hoger ligt. Samen met 
kunstenaar Daisy Ranoe betrekken we 
voorbijgangers bij het in beeld brengen 
van dit grote aantal mensen en praten  
we over vooroordelen. 

Wanneer: vrijdag 10 oktober,  
10:00 - 16:00 uur
Waar: Domplein
Meer informatie: Iris Lammerts van  
Bueren, diaconaalwerker@domkerk.nl



14 | Activiteiten najaar/winter

Vanaf 10 oktober
Tentoonstelling  
‘Verhalen van licht’
De tentoonstelling ‘Verhalen van licht’ 
toont lichtsculpturen die worden mee-
gedragen in de Sint Maarten Parade,  
een optocht van lichtsculpturen door  
de stad. Inwoners van tien wijken van de 
stad geven vorm aan de parade. Met deze 
tentoonstelling worden de verhalen uit  
de wijken belicht die schuilgaan in de Sint 
Maarten Parade. Naast de lichtsculpturen 
krijgen ook verhalen en foto’s van erva-
ringsdeskundigen van de Armoedecoalitie 
naar aanleiding van ‘Thuis’, het thema van 
2025, een plek in de expositie. 

De expositie is een samenwerking tussen 
Sharing Arts Society (de organisatie die 
ook de Sint Maarten Parade organiseert), 
de Domkerk en de Armoedecoalitie.

Wanneer: vrijdag 10 oktober ‘Werelddak-
lozendag’ tot 11 november ‘Sint Maarten’
Meer informatie bij de tentoonstellings-
commissie: ttc@domkerk.nl of bij  
Hermen van Dorp:  
h.vandorp@domkerk.nl

11 oktober 
Nacht van de Utrechtse  
Geschiedenis – programma  
in de Domkerk 
Deze zaterdagavond doen een groot  
aantal locaties in de binnenstad mee aan 
de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.  
Alles staat in het teken van het thema  
van de Maand van de Geschiedenis: 
Natuurlijk.

De Domkerk biedt een mix van muziek 
en verhalen. Met de rondleiders ontdek 
je stukjes natuur in de oude kathedraal – 
waarschijnlijk dingen die je niet  
eerder bewust zag…

Je kunt twee keer luisteren naar een 
zes stemmige ode aan de natuur. De 
‘Nacht’ sluit af met een optreden van een 
bijzondere artiest. Houd voor de nadere 
invulling van het programma de website 
www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl 
in de gaten.

Wanneer: zaterdag 11 oktober 2025,  
hele avond
Kosten: toegankelijk voor iedereen  
met polsbandje, kaartverkoop via  
www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl



Activiteiten najaar/winter | 15

12 oktober
Lunchmeeting  
‘Vieren in de Dom’
Op zondag 12 oktober zal aansluitend 
aan de eredienst en het koffiedrinken een 
lunchmeeting worden georganiseerd  
over ‘Vieren in de Dom’. Deze meeting is 
speciaal voor nieuwe leden of belangstel-
lenden van het afgelopen jaar, maar ie-
dereen die is geïnteresseerd in het thema 
kan aansluiten. Bij de welkom gesprekken 
valt het de werkgroep Pastoraat op dat er 
regelmatig vragen zijn over de liturgische 
onderdelen van onze gemeente en van 
de eredienst. Vragen die gesteld worden 
zijn bijvoorbeeld: Wat is liturgie eigenlijk? 
Welke onderdelen heeft een kerkdienst? 
Wat is het verschil tussen middaggebed 
en vesper? Wie schrijft de gebeden?

Tijdens de lunchmeeting kunnen al deze 
vragen weer aan de orde komen en gaan 
we daarover met elkaar in gesprek. Anje 
de Heer zal dit gesprek leiden, omdat zij 
veel weet van liturgie en de achtergron-
den van liturgie. Op haar beurt is zij  
ook benieuwd welke vragen er zoal  
leven onder nieuwe gemeenteleden en  
kerkgangers. Anje zal vervolgens, mede  
naar aanleiding van de lunchmeeting,  
een laagdrempelig informatieboekje  
samenstellen over ‘Vieren in de Dom’. 

Voor wie: speciaal voor mensen die  
nieuw zijn in de Domkerk, maar  
iedereen is welkom
Wanneer: zondag 12 oktober 2025,  
aansluitend aan het koffiedrinken  
na de eredienst
Waar: DomCafé 
Informatie en aanmelden bij  
Jeanine Geijtenbeek:  
jeaninegeijtenbeek@gmail.com
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15 oktober
Het goede leven volgens… 
De meest concrete manier om het chris-
telijk gesproken te hebben over het goede 
leven… is de kunst afkijken van anderen. 
We hebben daar al een lange omgang mee 
in de kerk. Vele voorbeelden gaan ons 
voor als het gaat om een mooi, liefdevol, 
dienstbaar en dankbaar leven. Hoe doen 
die mensen dat, wat is hun geheim?  
We kijken naar hun leven om te zien  
hoe het “werkt” voor hen, hoe er een  
geheim in hen leeft dat wijst op Gods 
eigen goedheid. Dat blijkt elke keer  
verrassend actueel. Deze verdiepingsserie 
is een workshop in de betekenis van: een 
werkplaats van het goede leven. We kijken 
de kunst af bij inspirerende voorbeelden. 
We volgen daarbij (losjes) de kalender 
met 100 heiligen in de Dom. In een  
jaar komen alle grote thema’s uit  
het christelijke leven voorbij. 

Data en thema’s, steeds op woensdag-
avond tussen 20.00 uur en 21.30 uur 
15 oktober – Duurzaam met  
de schepping omgaan, met Franciscus 
van Assisi en paus Franciscus 
26 november – Geloven in een  
postchristelijke samenleving,  
met Willibrord 
17 december – Hopen op betere tijden, 
met Maria en Etty Hillesum 
Leiding en opgave: ds. Willem Roskam, 
predikant@domkerk.nl

17 oktober
Het Grote Utrecht Stadsdiner  
op Wereldarmoededag 
Op Wereldarmoededag organiseren  
de diaconie van de Domkerk het jaarlijkse 
stadsdiner. Deze keer wordt het op een 
bijzondere manier aangepakt! Met lange 
tafels in de kerk en een uitnodiging aan 
alle gemeenteleden, vrijwilligers,  
diaconale contacten en bezoekers van  
de presentieprojecten. Ook deze avond  
is Daisy Ranoe aanwezig om samen met 
alle gasten verder te werken aan het  
publieke kunstwerk (zie ook activiteit  
op 10 oktober). Met muziek en een  
lekkere maaltijd van verse groenten  
uit De Moestuin belooft het een mooie 
avond te worden vol ontmoetingen. 

Wanneer: vrijdag 17 oktober, 18.00 uur
Meer informatie en aanmelden bij Matti 
Rookus: m.rookus@domkerk.nl 
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21 oktober
Zaklamprondleiding  
voor kinderen
Maak deze spannende belevenis mee! 
Neem je zaklamp mee en beleef de Dom-
kerk op een avond in de herfstvakantie. 
Met deze speelse rondleiding sluiten  
we aan bij het thema van de Maand  
van de Geschiedenis: Natuurlijk.
De Domkerk is gebouwd door mensen, 
dus erg natuurlijk lijkt dat niet… Toch 
is er meer natuur te vinden in de oude 
kathedraal dan je zou denken. We gaan 
samen speuren naar stukjes natuur(lijk) 
en je zult versteld staan wat er te ontdek-
ken valt bij het licht van je zaklantaarn.

Voor wie: kinderen (en hun ouders) 
Wanneer: dinsdag 21 oktober,  
19.30-21.00 uur
Waar: Domkerk (ingang bruine deur 
tegenover de Domstraat)
Kosten: € 5,00 per persoon
Aanmelden: rondleidingen@domkerk.nl

24 en 26 oktober
Publieke Stempelmomenten 
met Daisy Ranoe
Gedurende de campagnemaand waarin 
aandacht gevraagd wordt voor het grote 
aantal dakloze mensen in Nederland, 
zijn er meerdere gelegenheden om Daisy 
te helpen met haar kunstwerk (zie ook 
activiteit op 10 oktober). Ook is er ruimte 
haar te ondersteunen door in gesprek 
te gaan met publiek. Spreekt je dit aan? 
Neem dan contact op met Iris  
Lammerts van Bueren via  
diaconaalwerker@domkerk.nl 

Wanneer: 24 oktober van 10.00-17.00 uur 
en 26 oktober, 12.00-16.00 uur
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig
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30 oktober
Vergeet niet hoe wij heten 
Het verliezen van een dierbare is een pijn-
lijke breuklijn in ons leven. Het verdriet 
dat we daarbij voelen, vormt een wond 
die weliswaar verandert maar nooit meer 
verdwijnt. Wij gedenken met het feest van 
Allerheiligen de mensen met wie wij heb-
ben geleefd en die ons hebben gemaakt 
tot wie wij zijn. We gedenken hen met 
dankbaarheid, maar kennen ook verdriet. 
Ook wij zelf leven met het besef sterfelijk 
te zijn. We zijn die wij verloren hebben. 
Daarom gaan we in dit Allerheiligen- 
gesprek rondom het licht verkennen 
welke schaduwen en lichtstrepen er over 
ons eigen bestaan vallen. Wie gedenken 
we? Welke gevoelens koesteren we? Hoe 
gaan we om met ons eigen sterfelijk zijn? 

Datum: donderdagochtend 30 oktober 
Leiding en opgave: ds. Willem Roskam, 
predikant@domkerk.nl 

31 oktober
Vriendenlezing  
Ernst van den Hemel
Religiewetenschapper Ernst van den 
Hemel is bijzonder hoogleraar religie  
in erfgoed en populaire cultuur aan de 
Universiteit Utrecht. Hij verdiept zich 
onder meer in gebruik van religie door 
conservatieve bewegingen op sociale  
media en de verbeelding van religie in 
musea en themaparken. Tijdens zijn 
lezing zal hij dieper op deze zaken ingaan.

Voor wie: Vrienden van de Domkerk  
(wil je de lezing bijwonen? Word dan 
Vriend. Ga naar www.domkerk.nl/steun)
Wanneer: vrijdag 31 oktober,  
15.30-18.00 uur
Meer informatie:  
vriendendomkerk@domkerk.nl
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Vanaf 31 oktober
Twee gespreksavonden  
‘Geloven in de Dom’  
(met hapje en drankje)
Aansluitend aan de lunchmeeting Vieren 
in de Dom zullen twee gespreksavonden 
plaatsvinden over ‘Geloven in de Dom-
kerk. De opzet van de avonden is niet 
gericht op het overdragen van informatie, 
maar een uitnodiging om gedachten en 
vragen te delen over het leven dat we 
als individu en als geloofsgemeenschap 
leiden. Geïnspireerd door de ‘Being With’ 
methode van Sam Wells uit de Anglicaan-
se Kerk van Engeland luisteren we naar 
elkaars overwegingen en vragen naar de 
aanwezigheid van God en naar de manier 
waarop Hij zich aan ons laat kennen.  
Verder laten we diverse thema’s passeren 
als bijvoorbeeld: betekenisvinding, de 
kerk, het kruis, bidden, opstanding… 
Een week voor aanvang ontvang je meer 
informatie over de opzet van de avonden.

Voor wie: Speciaal voor nieuwe belang-
stellenden in de Domkerk en/of jonge 
gelovigen en verder is iedereen welkom 
die wil delen in wat de Dom ‘bezielt
Door wie: Gert Schipper en  
Jeanine Geijtenbeek
Wanneer: vrijdagavonden 31 oktober  
en 14 november, 18.30 tot 21.30 uur
Waar: in huiselijke omgeving met hapje 
eten: Tolsteegsingel 2-4, 3582 AC Utrecht
Meer informatie en aanmelden:  
Jeanine Geijtenbeek 06 - 33 75 03 25 of 
mail: jeaninegeijtenbeek@gmail.com
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2 november 
Allerzielen bij de Levensboom 
Met Allerzielen worden de namen van 
dak- en thuisloze mensen in Utrecht ge-
noemd en bij hen stilgestaan. De herden-
kingsbijeenkomst wordt georganiseerd 
door het Straatpastoraat. Wees welkom. 

Wanneer: 2 november, precieze tijd wordt 
nog aangekondigd in de DomWijzer 
Waar: rond de levensboom in de  
kloostertuin van het Catharijneconvent,  
ingang Lange Nieuwstraat
Meer informatie: Iris Lammerts van  
Bueren diaconaalwerker@domkerk.nl

Vanaf 4 november
Leerhuis Torah: Deuteronomium
In dit Leerhuis gaan we naar het vijfde 
en laatste boek van de Torah: Deutero-
nomium - Latijn voor ‘een tweede keer 
de wet’. In het Hebreeuws heet het boek 
‘debariem’ wat vertaald kan worden als: 
woorden, daden, gebeurtenissen; en dat  
is veel meer raak. 
Het volk Israël staat zo’n vier eeuwen na 
Abraham eindelijk klaar om het land te 
beërven dat God aan hem en zijn nazaten 
had beloofd om daar te wonen. Dan 
houdt Mozes een lange rede die vrijwel 
het hele boek beslaat. Hij kijkt terug en  
hij kijkt vooruit. Je hoort zijn reflectie  
op alles wat gebeurd is en ook zijn frus-
traties. Die frustratie is ook persoonlijk: 
hij mag zelf niet mee het beloofde land in. 
Deze rede is een afscheidsrede.

We horen hoe Mozes zich grote zorgen 
maakt gezien zijn ervaringen met het 
volk. Zal God de twaalf stammen niet 
weer binnen de kortste onterven omdat 
ze niet bij de Torah zullen leven? Hoe 
langer zijn afscheidsrede duurt, des te 
indringender worden de waarschuwingen 
die hij het volk op het hart bindt om die 
ramp te voorkomen. Hij eindigt met  
een schier onmogelijke opdracht voor  
het volk die een uitbreiding van het  
verbond op de Sinaï inhoudt. Wat volgt  
is een rampscenario. Dat is eigenlijk  
niet met droge ogen te lezen…

Voor wie: Iedereen is welkom. Je hoeft  
de eerdere lessen niet te hebben gevolgd
Wanneer: dinsdagavonden 4 en  
18 november en 2 december 2025,  
20.00 – 22.00 uur
Waar: DomCafé
Meer informatie en aanmelden  
bij Jeanine Geijtenbeek:  
jeaninegeijtenbeek@gmail.com

November 
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6 november
Uitreiking van de ‘Mantel van 
Sint Maarten’ met thema  
‘Muziek Verbindt!’
De Mantel van Sint Maarten is het groot-
ste diaconale evenement van Utrecht. 
Inmiddels wordt het al 20 jaar in de 
Domkerk georganiseerd. Tijdens deze 
avond kunnen vrijwilligersinitiatieven 
uit de stad een stimuleringsprijs winnen. 
Dit jaar winnen initiatieven die mensen 
verbinden doormiddel van muziek. Naast 
de uitreiking staat een uniek en eenmalig 
muzikaal programma te wachten. De 
musici van de Domkerk werken samen 
met musici en zangers van o.a. MusicAZ 
en Duniya rond een oud stuk uit het Mar-
tinus officie. Zo wordt het oude met het 
nieuwe, met binnen en buiten verbonden. 
Dat en nog veel meer muzikale verrassin-
gen kleuren de avond. Wees welkom en 
neem een mantel mee om te delen! 

Wanneer: 6 november, start  
voorprogramma om 17:30 met een  
lichte maaltijd en Sint Maarten-koek
Toegang: gratis
Meer informatie en aanmelden:  
kijk op www.mantelvansintmaarten.nl

8 november
Sint Maarten Parade 
Dit jaar eindigt de jaarlijkse parade van 
lichtsculpturen op het Domplein, waarna 
een feestelijke bijeenkomst plaats vindt  
in en rond de Domkerk. Daar kunnen  
organisaties en mensen die mee hebben 
gelopen elkaar ontmoeten en napraten. 
Dit jaar is de Domkerk intensiever  
betrokken bij dit grote stedelijke  
evenement en de organisatie achter  
de parade Sharing Arts Society. 

Wanneer: 8 november, ‘s avonds 
Waar: kijk op www.sintmaartenparade.nl
Voor meer informatie kijk op  
www.sintmaartenparade.nl 

9 november 
Kinderfeest Sint Maarten 
Het Sint Maartens feest vier je natuurlijk 
in de Domkerk. We beginnen met het 
knutselen van je eigen lampion daarna is 
er een verhalenverteller die je mee neemt 
naar de tijd van Sint Maarten. 
We oefenen bekende- en minder bekende 
Sint Maartens liederen. Daarna gaan we 
de straat op en langs een aantal huizen 
rondom de Dom. 
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Voor chocomelk en krentenbol voor de 
kinderen wordt gezorgd en er is koffie  
en thee voor de begeleiders. Iedereen  
is welkom, aanmelding en kaartjes  
gaat via de website of via: jongindedom@
domkerk.nl t.a.v. Tiemen Harder

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Wanneer: Zondag 9 november
Tijd: start om 15.00u t/m 17.30u
Opgeven & info: Aanmelden is verplicht 
via de website van de Domkerk.
Info: jongindedom@domkerk.nl

11 november
Afsluiting publiekscampagne 
‘Aandacht voor ‘dakloosheid 
Op de laatste dag van de campagnemaand 
wordt het meer dan 50 meter lange  
doek waar vele mensen aan hebben  
meegewerkt geëxposeerd in de omgeving 
van de Domkerk.

Meer informatie: houdt de Domkerk-app 
en de DomWijzer in de gaten 

Vanaf 17 november
Drie gespreksavonden  
‘Waarom en hoe groene kerk’?
Vanuit DomDuurzaam organiseren we 
drie avonden rond de vraag waarom en 
hoe we als Domkerk een Groene Kerk 
zouden willen zijn. Op de eerste twee 
avonden bespreken we het boek ‘Hemels 
Groen’ van Matthijs de Jong en Cor 
Hoogerwerf. Op de eerste avond, geleid 
door Hans Spinder, gaan we in op de 
vraag of je de bijbel wel zinvol kan gebrui-
ken bij het nadenken over de milieupro-
blematiek. De daaropvolgende hoofdstuk-
ken geven voorbeelden van die ‘groene 
exegese’. Tijdens de tweede avond, geleid 
door Willem Roskam, springen we naar 
de conclusies: welke rode draad komt er 
uit die voorbeelden naar voren? Wordt er 
wat van ons verwacht en wordt er enige 
hoop geboden? Geïnspireerd door dit 
perspectief bespreken we op de laatste 
avond, geleid door Matti Rookus, wat het 
zijn van een ‘Groene Kerk’ voor ons als 
Domkerk zou kunnen betekenen.

Wanneer: maandagavond 17 november,  
1 december en 15 december,  
19.30 - 21.30 uur
Waar: DomCafé
Meer informatie en aanmelden bij:  
Matti Rookus m.rookus@domkerk.nl
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20 november
Booktalk met Willem Jan Otten
Dit najaar start een serie ‘Booktalk in de 
Domkerk’ waarin ds. Willem Roskam in 
gesprek gaat met schrijvers over hun boek 
uit de wereld van geloof, kerk en cultuur. 
Op 20 november is Willem Jan Otten te 
gast over zijn dan net verschenen boek 
‘Amen’ – Essay over bidden’

In ‘Amen’ benadert Willem Jan Otten 
het gebed in zijn vele facetten – tastend, 
luisterend, schrijvend. ‘Een antilichaam 
tegen onze giftige succescultuur,’ noemt 
Otten het.

Net als in zijn eerdere werk raakt Otten 
met zijn glasheldere stijl aan het mysterie 
van geloof en taal. Het boek Amen blijft je 
bij, heb je in die zin nooit uit. Het doet je 
in gedachten opkijken van de woorden – 
naar de rijke etsen van Paul van Dongen, 
die je ziende naar binnen doen keren. 
Het boek verschijnt op 25 oktober en is 
verkrijgbaar in de DomShop.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: donderdagavond 20 november, 
20.00 – 22.00 uur 
Waar: DomCafé
Aanmelden bij Willem Roskam:  
predikant@domkerk.nl

29 november
Adventsmarkt in de Pandhof
Een sfeervolle markt met kerst- en 
adventsartikelen, hapjes en glühwein, 
kerstcadeautjes met inhoud, adventskran-
sen en informatie over de kerstactiviteiten 
in de Utrechtse kerken. Zo willen we in 
Utrecht Advent oecumenisch inluiden 
met zoveel mogelijk kerken (protestant, 
rooms-katholiek, doopsgezind e.a.)  
en met medewerking van het  
Klokkenluidersgilde.
Om 16.45 uur is er een kort moment van 
aandacht door een predikant en wordt 
de kerstboom aangelicht. Om 16.50 uur 
luiden de klokken van de Domtoren de 
Advent feestelijk in. Van harte welkom!

Wanneer: zaterdag 29 november,  
15.30-17.30 uur
Waar: Pandhof Domkerk,  
ingang Domplein 
Meer informatie bij Esther Klusener: 
esther.klusener@lombok.nl

Willem Jan Otten | Paul van Dongen

essay over bidden
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Artikel
Praten over verdriet en rouw 
‘Waar sta jij?’

Afgelopen zomer had ik een mini  
sabbatical. Ik zat een beetje in de put, na 
een intensieve tijd, met afscheid en rouw 
om dingen en dierbaren die er niet meer 
zijn. In die periode ging ik een weekje 
alleen weg met mijn oude Kip-caravan. 
Om te ontdekken waar ik sta na deze 
periode. En om in dankbaarheid weer 
verder te kunnen met datgene en  
diegenen die er wel zijn.

Ontmoeting de (af)wasplaats
Op de camping, bij de afwas op een 
bloedhete dag, had ik een bijzonder 
gesprek. “Waar staan jullie?”, vroeg de 

rasechte Rotterdamse. Ze verwachtte een 
plaatsnummer, ze kreeg mijn verhaal van 
de afgelopen twee jaar. “Tja, waar sta ik?”, 
antwoordde ik terwijl ik de eerste tranen 
al voelde opkomen. Ik deelde daar bij 
die afwasplaats met die totaal onbekende 
meer dan ik ooit had kunnen denken. 
Over mijn lief en over mijn leed. Met 
tranen tegen een onbekende Rotterdamse 
boezem. Het was helend.

Ontmoetingen bij de put 
Ook in de Bijbel komen op de plaats van 
de put indringende verhalen voorbij. De 
put als teken van verlatenheid, rouw en 
lijden. Van ontmoeting en roeping. Van 
gebed en een roep omhoog. Van dorst 
en levend water. Van de zoektocht waar 
je werkelijk uit put als je uitgeput bent. 

Beeld: Kunstenaar Banksy 
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Van de vraag waar je vandaan komt en 
heen gaat. Van een keerpunt in het leven. 
Bij de put gebeurt er iets wezenlijks. Iets 
helends. Iets heiligs. Bij de put worden 
mensen gezien, wordt er geluisterd. Bij de 
put kan je uit je put komen. Er kan weer 
ruimte ontstaan voor iets nieuws. En zo 
ervaarde ik dat daar ook.

Praten over verdriet en rouw
We praten niet graag over verdriet en 
rouw. Ook ik niet. Het schuurt, het duurt, 
het maakt kwetsbaar. En toch is het daar 
in de diepte van de put waar we elkaar 
kunnen ontmoeten. Bij die put komen we 
onszelf tegen. En die ander. En de Ander. 
“Waar sta jij?” Een vraag die ik als rouw-
therapeut altijd stel als ik mijn rouwme-
thodiek met gekleurde lappen uitleg.  
Elke kleur lap staat voor een rouwfase 
met de daarbij behorende rouwarbeid. 
Letterlijk en figuurlijk kan je dan gaan 
staan in de fase waar jij je bevindt.  
In de rauwe rouw met het vele gemis,  
de emoties, de zoektocht naar nieuw toe-
komstperspectief of daar ergens tussenin. 
Rouw omdat je afscheid moest nemen 
van iemand die je dierbaar was of iets 
dat je dierbaar was. Want rouw gaat niet 
alleen over leren leven met de dood, maar 
ook over leren leven met het leven. Leven 
dat soms heel anders loopt dan je hoopte. 
En steeds weer gaat het dan ook over wie 
er bij jou op dat gekleurde lapje zijn. Want 
soms is rouwen zo eenzaam. Om deze 
vraag te stellen hoef je geen therapeut, 
predikant of ouderling te zijn. 

Heilige ruimte
Er is trouwens ook geen mini sabbatical 
voor nodig. Soms is daar zomaar die 
ander bij jou in je rouw en gemis. Op de 
camping, bij de put of in de Domkerk.  
Bij een Night of Light, bij Whats’s on Your 
Hart, in het DomCafé, bij het ‘bakkie 
troost’ na de eredienst, in de rouwen & 
vieren kas, bij de gespreksgroep rouw of 
in het pastoraat. Daar waar een heilige 
ruimte ontstaat om je lief en leed te delen. 
Waar je werkelijk gezien wordt in je zoek-
tocht, verlatenheid, rouw en lijden, dorst 
en roepen. Daar waar heilzaam een nieuw 
begin kan ontstaan in de ontmoeting  
met jezelf, de ander en de Ander.  
“Waar sta jij?”

Marnella Vlasblom-Bulk
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10 t/m 28 december
Rouwen en vieren op Domplein 
Sinds 2023 staat de Rouwen en Vieren-
kas in december op het Domplein in 
Utrecht. Een bijzondere plek waar 
iedereen welkom is om stil te staan bij 
het verlies van een dierbare. Je kunt er in 
alle rust een kaarsje aansteken, een lint 
beschrijven, woorden delen in het  
gastenboek of gewoon even ‘zijn’. 

Als Domkerk bieden we een uitvalsbasis 
aan de vrijwilligers en zijn we betrokken 
bij een speciale dag voor mensen zonder 
dak en thuis die behoefte hebben aan 
rouwen en vieren. Dit doen we samen 
met Straatpastoraat en Leger des Heils. 
De datum wordt nog bekend gemaakt. 

Wanneer: 10 t/m 28 december
Waar: Domplein
Meer informatie: kijk op de website:  
www.rouwenenviereninutrecht.nl of 
neem contact op met Iris Lammerts van 
Bueren diaconaalwerker@domkerk.nl

11 december
Winter-outreach met  
Serve the City
Elk jaar zetten jonge Utrechters van  
16 t/m 30 jaar zich in de winter vrijwillig 
in voor Utrechtse stadgenoten. Tijdens 
de Winter-outreach kunnen jongeren 
meedoen aan één van de vele activiteiten 
om de stad een beetje mooier te maken. 
De Domkerk is de uitvalsbasis voor 
iedereen die die dag betrokken is en ook 
voor de bezoekers in de omgeving zijn de 
warmbloedige straatacties niet te missen! 
Meedoen? Houd de website van Serve  
the City in de gaten: www.stcutrecht.nl

Meer informatie: Iris Lammerts van  
Bueren diaconaalwerker@domkerk.nl

17 december
Kerstviering en kerstmaaltijd 
voor senioren
Na ontvangst met koffie en thee is er een 
kerstviering waarin gelezen en gezongen 
wordt, waarin we luisteren naar muziek 
en een korte kerstoverdenking. Daarna is 
er een gezamenlijke maaltijd. Op verzoek 
wordt geprobeerd vervoer van en naar 
huis te verzorgen.

Voor wie: iedereen die 75 jaar of ouder is
Wanneer: woensdag 17 december,  
10.00 - 14.00 uur 
Meer informatie en aanmelden bij  
Uriël da Costa: 030 - 273 57 82 of  
udacosta@xs4all.nl

December 
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24 december
Kerst in de Domkerk voor  
kinderen en ouders
Met Kerst is het ieder jaar groot feest in 
de Domkerk. We vieren dat de geboorte 
van Jezus licht brengt in het donker. Dit 
jaar vertelt de hele Domkerk van Kerst. 
Ga op zoek naar de kerststal.  
Kom warme chocolademelk drinken in 
de herberg. Er is geen mooiere plek om 
samen het Kerstfeest te vieren!

Op eerste kerstdag is er voor de kinderen 
van 4 t/m 12 jaar een speciale  
kerstkinderkring. Alle kinderen zijn  
van harte welkom.

Voor wie: Kinderen van 4 tot 16 jaar 
Wanneer: Woensdag 24 december 
Tijd: start om 15.30 t/m 17.00 uur
Opgeven: Aanmelden is verplicht  
via de website van de Domkerk 
Info: jongindedom@domkerk.nl

24 december
Kerstdiner met Straatpastoraat 
Al enkele jaren organiseert de Domkerk 
samen met het Straatpastoraat een kerst-
diner met de bezoekers aan de maande-
lijkse viering en maaltijd. Hiervoor nodi-
gen we ook gasten uit die die avond geen 
plek hebben om te eten en kerst te vieren. 
Iedereen van de Domkerk is welkom bij 
deze mooie avond. 

Wanneer: 24 december, 15.00 - 18.00 uur 
Waar: Silokerk, Herenstraat 34, Utrecht
Meer informatie en aanmelden bij  
Christiaan van Dijk:  
c.van.dijk@domkerk.nl 
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Waddenretraite 
Schiermonnikoog
Uitwaaien, bezinnen, stil worden,  
ont-moeten, delen en genieten van wad, 
zee en strand op Schiermonnikoog.  
Vijf dagen waarin de getijden van de zee 
en de getijden van de gebeden bij elkaar 
komen, en je de vertrouwenwekkende 
regelmaat daarvan kunt ervaren.

Deze activiteit wordt georganiseerd  
door de Protestantse Gemeente Utrecht.

Wanneer: 23 t/m 27 maart  
(en van 21 t/m 25 september)
Waar: Schiermonnikoog 
Kosten: € 450,-
Meer informatie:  
www.depup.nl/waddenretraite  
of bij Mirjam Wingelaar:  
mirjamwingelaar@gmail.com

Voorjaar 2026 
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Dienst van Schrift en Tafel
Zondagochtend, 10.30 uur
Thuis mee te vieren via Kerkomroep  
of YouTube (Domkerk Utrecht)

Vespers
Zondag en woensdagavond, 19.00 uur
Thuis mee te vieren via Kerkomroep 

Ochtendgebed
Maandag, 7.00 uur

Oecumenisch middaggebed
Maandag, woensdag en vrijdag, 12.30 uur

Maaltijd en viering met  
het Straatpastoraat
Elke vierde zondag van de maand is er 
een viering met dak- en thuisloze mensen 
in het Noordertransept van de Domkerk. 
De vieringen worden geleid door straat-
pastores en er wordt gekookt door een 
geweldig team van koks uit de Domkerk 
en daarbuiten. 

Voor wie: iedereen is welkom, in het 
bijzonder mensen zonder dak of thuis. 
Wees welkom
Wanneer: zondag 24 augustus, 28 
september, 26 oktober, 23 november (24 
december: kerstdiner in de Silokerk) van 
15.00 - 18.00 uur
Informatie: straatpastoraat@domkerk.nl
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig.

ZangOefenMomenten 
Met Cantor Remco de Graas is er  
regelmatig een mooie intro voor leken-
gemeente-zangers, om de ins & outs van 
de avondgebeden van de Domkerk beter te 
leren kennen. Na de zondagochtenddienst 
gaan we in de Sacristie van de Domkerk 
aan de slag (na koffie met onze beroemde 
krentenbollen natuurlijk!), om in een uur-
tje wat wijzer te worden. Daar hebben we 
weer een heel liturgisch seizoen profijt van. 
Ben je belangstellend? Kom gerust eens 
kijken. Geef je bij onderstaande op voor de 
groepsapp en blijf op de hoogte van data.

Vesperzang Oefenen 
We zingen de wisselende actuele Hymnen 
en Psalmen met elkaar door, en kun-
nen zo beter voorbereid meedoen in de 
Vespers van de Domkerk. Een wekelijks 
moment om zang-gewenning op te 
bouwen. Je gaat op natuurlijke wijze het 
gebruik van je stem in de verschillende 
ruimtes van de kerk kennen en kunt de 
Vesper-beleving op een meer ontspannen 
manier gaan ervaren. 
Altijd verrassend om mee te doen in  
de opengestelde kerk. 

Wanneer: Dinsdag 14.15-15.00 uur  
Sacristie Domkerk
Meer info over al deze activiteiten  
via Ine Pont: w.e.pont@hetnet.nl /  
tel. 06 - 44 70 46 10

Reguliere Vieringen
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Crèche tijdens feestdagen  
en bijzondere momenten
Niet elke zondag is er meer crèche tijdens 
de kerkdienst. Ouders van jonge kinde-
ren kunnen met hun kinderen als uitval 
basis tijdens de dienst altijd terecht in 
het DomCafé. Kinderen tussen 0 en 4 
jaar zijn daar om te spelen, zingen en te 
slapen. Later tijdens de dienst zullen de 
kinderen van de kinderkring aansluiten 
in het DomCafé.

Kinderkring op zondag  
tijdens de dienst
Elke zondag is er - na het gesprekje met 
de kinderen tijdens de kerkdienst - kin-
derkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Behalve in de schoolvakanties. We gaan 
naar onze eigen ruimte in het DomCafé 
waar we met elkaar onder begeleiding 
naar toegaan. We lezen het Bijbelverhaal 
van die zondag. Daar praten we met 
elkaar over en gaan er op een creatieve 
manier mee aan het werk. Dit doen we 
door middel van een knutselopdracht, 
een spel of een andere creatieve uiting. 
Aan het einde van de dienst of bij het 
avondmaal sluiten de kinderen weer aan. 
Alle kinderen zijn welkom!

Vaste onderdelen...
Jong in de Dom 
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Basiscatechese 
Elke maand is er basiscatechese op  
de tweede zondag van de maand.  
Kinderen van 9 t/m 12 jaar kunnen  
hieraan meedoen. We bespreken de 
hoofdthema’s van het christelijke geloof 
op een voor kinderen aansprekende 
manier. 
Door middel van spel en inzicht zoeken 
we samen naar de betekenis van geloven 
die kinderen anno 2025 aanspreekt. 
Eén keer per jaar organiseren we  
een uitje dat aansluit op het programma. 
Iedereen is welkom om mee te doen met 
de basiscatechese.

Wanneer: elke tweede zondag van  
de maand, niet in de grote zomervakantie.
Tijd: start om 10.30u tijdens 
de zondagdienst, na het kindermoment
Waar: In de medewerkersruimte  
van de Domkerk
Opgeven: Graag aanmelden  
via Tiemen Harder:  
jongindedom@domkerk.nl
Info: jongindedom@domkerk.nl

Domtieners 
De tieners van de Domkerk komen  
eens per maand op de tweede zondag  
bij elkaar. Om samen stil te staan bij, 
en te praten over geloven, kerk en  
maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is 
er contact, verbinding en gezelligheid en 
worden de Domtieners begeleid  
door Elise Nuhoff uit de Domkerk. 
Iedere tiener is welkom om mee te doen 
en zich aan te sluiten bij de Domtieners.

Voor wie: Kinderen van ±12 tot ±18 jaar 
Wanneer: elke tweede zondag van de 
maand, niet in de grote zomervakantie.
Tijd: start om 10.30u tijdens  
de zondagdienst
Waar: In de archiefkamer of nader  
te bepalen locatie in de Domkerk 
Opgeven: Graag aanmelden via  
Tiemen Harder:  
jongindedom@domkerk.nl
Info: jongindedom@domkerk.nl
Terugkerende (vaste) activiteiten
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What’s on your heart?
Driemaal per week is er gelegenheid om 
je hart te luchten in de middagkapel van 
de Domkerk. Wil je een vraag of verdriet 
delen? Wil je danken voor een specifieke 
ervaring? Voel je je schuldig om iets? Zou 
je gebed wensen of een zegen? Er kan veel 
op je hart liggen. Voel je vrij om binnen 
te lopen in de middagkapel. Er is iemand 
die naar je luistert en soms kan alleen al 
het uitspreken en delen van iets waar-
devol zijn. Het samen in gebed brengen 
helpt om datgene wat op je hart ligt uit 
handen te geven aan de Eeuwige.

Voor wie: iedereen die iets wil delen en/
of een gebed of zegen wenst is welkom 
(kerkganger, toerist, vrijwilliger)
Wanneer: driemaal per week op  
maandag, woensdag en vrijdag na  
het middaggebed, van 13.15 - 14.15 uur
Waar: In de middagkapel 
Meer informatie bij Hans Ruitenbeek: 
h.ruitenbeek@domkerk.nl 
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig

Night of Light
Misschien is dit jaar een nieuwe traditie 
geboren bij de Night of Light: een Taizé-
special op de langste dag van het jaar.  
En wie weet welke andere specials er  
nog zullen komen? 
Maar natuurlijk gaan we ook komend  
seizoen weer reguliere edities organise-
ren. Elke derde zaterdag van de maand 
is de Domkerk sfeervol verlicht met 
kaarsjes. Welkom om er zelf ook eentje 
aan te steken en even een moment van 
rust te ervaren. 
We willen komend najaar wat sterker 
inzetten op het werven van nieuwe  
vrijwilligers. Nu al enthousiast?  
Meld je dan alvast aan als vrijwilliger  
via nightoflight@domkerk.nl 

Night of Light: Elke derde zaterdag van  
de maand 20.15 - 22.15 uur
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Koffie-uurtje
Tijdens het maandelijkse koffie-uurtje is 
er ruimte voor gesprek en om elkaar te 
ontmoeten. 

Voor wie: iedereen die deel uitmaakt van 
de Domkerkgemeenschap: jong en oud 
zijn welkom! 
Wanneer: iedere derde woensdagochtend 
van de maand 10.00 – 12.00 uur
Waar: in het DomCafé (in de winter 
toegang via de bruine deur aan  
de Domstraat) 
Meer informatie: Roel Lighthart Bosch, 
06 - 14 22 48 91 of pastoraat@domkerk.nl
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig

Zaterdagmiddagmuziek
Het gehele jaar door vindt er op za-
terdagmiddag, aanvang 15.30 uur, een 
concert van ongeveer een uur plaats. Deze 
concerten worden beurtelings verzorgd 
door de Domcantorij onder leiding van 
Remco de Graas, het solistenensemble 
‘Cantores Martini’, Domorganist Jan Hage 
en verschillende kleinere ensembles.
De programma’s in het najaar van 2025 
zijn samengesteld aan de hand van het 
thema ‘Utrecht viert’ met concerten ter 
gelegenheid van Sint Michael (27 sept), 
Sint Franciscus & Dierendag (4 okt), Al-
lerzielen (25 okt. en 1 nov), Sint Maarten 
(8 nov), Sint Nicolaas (6 dec), Advent & 
Kerst (dec). Daarnaast wordt jong talent 
van het Koninklijk Conservatorium  
in Den Haag de gelegenheid geboden  
podiumervaring op te doen op  
Monumentendag/Nationale Orgeldag  
(13 sept), alsmede op 20 sept, 11 okt  
en 15 nov 2025.

Voor wie: liefhebbers van koor-,  
ensemble- en orgelmuziek
Wanneer: iedere zaterdagmiddag,  
15.30 - 16.45 uur
Toegang: vrije gift na afloop van  
de concerten

10:00
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Rondleidingen
Rondleidingen in de Domkerk

Groepen kunnen een rondleiding door 
de Domkerk boeken. Deze rondleidingen 
kunnen gegeven worden vanuit meer-
dere gezichtspunten: Bouw van de kerk, 
Geschiedenis, Kunst, Liturgie, of  
vanuit een eigen vraag. Ook is een  
combinatie mogelijk.

Aanvragen graag minimaal twee weken 
van tevoren versturen naar rondleidin-
gen@domkerk.nl. Je ontvangt dan een 
aanvraagformulier, waarop je eventuele 
wensen kunt vermelden. Afhankelijk  
van de grootte van de groep worden er  
(kosteloos) meer rondleiders ingezet. 
Deze rondleiding is vrijwel altijd  
mogelijk gedurende de openingstijden. 

Kijk over alle info over de  
rondleidingen op:  
https://domkerk.nl/bezoek#rondleidingen
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DomShop - bezield, bijzonder en altijd welkom 
In onze prachtige Domkerk vind je de DomShop, een bijzondere winkel vol  
boeken, kaarten, kaarsen en cadeaus die passen bij het ritme van het kerkelijk jaar.
Of je nu op zoek bent naar een sfeervol cadeau voor Kerst, een dichtbundel over 
Utrecht, kaarten van Donker Utrecht, een inspirerend boek voor een stille zondag 
 - in de DomShop vind je iets dat raakt en verdiept.
Onze collectie wordt regelmatig aangevuld en in de DomShop vind je altijd  
wel iets dat raakt en verdiept.

Laat je verrassen door:
- bijbeluitgaven, poëzie en theologische boeken
- Liturgische cadeaus en seizoensartikelen
- unieke wenskaarten en handgemaakte kaarsen

De winkel is 7 dagen per week geopend voor bezoekers van de kerk en toeristen.
Kom even binnen voor een moment van rust, ontdek verhalen bij de seizoenen  
en koop iets dat je raakt!

Vanuit de DomShop


