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Van harte welkom!
Voor iedereen die betrokken is bij de Domkerk bevat dit boekje weer een breed aanbod 
met activiteiten op het gebied van geloof, kerk, cultuur en samenleving. De titel geeft 
aan wat de bedoeling is van al deze activiteiten: ’Verbinden, verdiepen en inspireren’. 
Het programma dat is samengesteld voor het komende half jaar biedt daar alle  
mogelijkheden toe. 

Op 2 februari a.s. staan we stil bij het feit dat veertig jaar geleden op 2 februari 1986  
de kerk weer werd geopend voor publiek na een grondige restauratie van zeven jaar. 
Arja van Veldhuizen, die al sinds die tijd actief is als vrijwilliger, schrijft over de vragen 
die er toen leefden. Zoals: ‘Zouden toeristen de kerk weten te vinden?’ Inmiddels weten 
we het antwoord op die vraag. Vorig jaar waren het er bijna 600.000. Nooit eerder 
wisten zoveel mensen de weg naar de Domkerk te vinden. 

Wij hopen dat u in de komende maanden ook de weg naar de Domkerk weet te vinden. 
Bijvoorbeeld voor de tentoonstelling ‘Rituelen in perspectief ’, fotowerk van Bert Pot. 
Of voor de appeltaartconcerten die weer garant staan voor klassieke muziek van hoog 
niveau, met koffie en appeltaart na afloop.

Maar ook wie zoekt naar verdieping komt aan zijn trekken, bijvoorbeeld bij de serie 
bijeenkomsten: ‘Van levenskunst tot stervenskunst’ of bij de Book Talks in de Domkerk. 

Voor jong en oud is er iets te beleven in de Domkerk. Van harte welkom!

Met hartelijke groet van de programmaraad,

Willem Roskam, predikant
Iris Lammerts van Buren, diaconaal werker 
Jeanine Geijtenbeek
Bram Schriever
Onno Yska
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Vanaf 15 januari 
Expositie ‘Landschappen van 
Frank Dekkers’
Schilder Frank Dekkers vertelt over zijn 
verbondenheid met het Nederlandse 
landschap: “Als jongen van elf liet ik me 
natregenen op een rivierduin, kijkend 
naar de wereld om me heen. Over de 
vlakte van de polder naar de blauwe band 
van de stuwwal in de verte. Het kolkend 
overlopen van de zomerdijken van de 
Waal in de late winter. In het voorjaar het 
paaien van vissen in het riet. De zomerse 
droogte. Het zich weer openen van  
het land door de oogsten in de herfst.  
Het buiten zijn werd voor mij een  
doorlopende stroom van belevenissen. 
Water speelde daarin een grote rol als 
bron van verandering.” 

Frank Dekkers (Nijmegen 1961) is  
schilder, graficus en tekenaar van  
voornamelijk landschappen. Dekkers  
studeerde Grafiek en later Schilderen  
aan de Academie voor beeldende kunsten 

Utrecht. Frank Dekkers woont met zijn 
gezin in Ameide. Zijn atelier is in de 
uiterwaarden langs de Nederlandse 
rivieren.

Voor wie: alle bezoekers van de Domkerk
Wanneer: 15 januari – 25 februari 2026, 
tijdens openingstijden Domkerk
Waar: Domkerk
Kosten: vrij toegankelijk
Meer informatie en aanmelden
bij Wim Hekkenberg, secretaris van  
de tentoonstellingscommissie:  
ttc@domkerk.nl 

18-25 januari 
Week van Gebed voor  
de Eenheid
De week van Gebed voor de Eenheid van 
christenen is een jaarlijks terugkerende 
week waarin miljoenen christenen over 
de hele wereld samen bidden. We weten 
ons zo verbonden met God en met elkaar 
en bidden om groeiende en zichtbare 
eenheid.
Het dagelijks gebedsmateriaal voor deze 
week is dit jaar gemaakt door de chris-
tenen van Armenië. Zij kozen voor het 
thema ‘Een van Geest’, aan de hand van 
Efeziers 4: 1-3.

Voor wie: Domkerkgemeente 
Wanneer: 18-25 januari, tijdens  
de erediensten en getijdendiensten.
Waar: Domkerk
Meer informatie bij Charlotte Waalwijk:  
ch.waalwijk@casema.nl

Januari 

22 januari
Domkerk Book Talk met  
ds. Ad van Nieuwpoort
In de serie ‘Domkerk Book Talk’ gaat 
Dompastor Willem Roskam in gesprek 
met Ad van Nieuwpoort over zijn, in het 
najaar verschenen, boek ‘BUIG NIET–bij-
bels tegengif voor nu’. In een tijd waarin 
autocraten de dienst uitmaken, flagrante 
leugens als waarheden worden verkocht, 
techmiljardairs onze publieke ruimte 
lijken te bezetten en daarmee voor een 
groot deel bepalen hoe wij denken, zullen 
we alert en weerbaar moeten blijven. En 
dat is niet zo eenvoudig.
In ‘Buig niet’ laat Ad van Nieuwpoort 
zien hoe een actuele herlezing van aloude 
Bijbelverhalen ons kan helpen om men-
taal weerbaar te worden. Deze verhalen 
zijn volgens Van Nieuwpoort bedoeld om 
onze ‘goedgelovigheid’ te bevragen en ons 
een nieuw perspectief aan te reiken.

Ad van Nieuwpoort is predikant van de 
Haagse Duinzichtkerk, publiek theoloog en 
schrijver van tal van boeken op het snijvlak 
van Bijbel en actualiteit.

Zijn boek is te koop in de DomShop, 
maar is ook verkrijgbaar op 22 januari.  
Na afloop kun je je boek ook laten  
signeren. De volgende Domkerk Book 
Talk is op 19 maart.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: donderdagavond 22 januari, 
20.00 – 22.00 uur (inloop om 19.45 uur)
Waar: Domkerk
Voor info en aanmelding: 
booktalk@domkerk.nl  
(aanmelden is gewenst)

26 januari
Gespreksavond  
‘Waarom en hoe groene kerk’? 
Op deze laatste avond in een serie  
gespreksavonden over het hoe en waarom 
van een ‘groene kerk’ staan we stil bij  
hoe andere kerken invulling geven aan  
dit begrip. 
Ook als je de vorige avonden niet hebt 
bijgewoond, ben je van harte welkom om 
mee te denken over wat het zijn van een 
‘groene kerk’ voor ons als Domkerk zou 
kunnen betekenen.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: maandagavond 26 januari, 
19.30 - 21.30 uur
Waar: DomCafé
Meer informatie en aanmelden bij  
Matti Rookus: m.rookus@domkerk.nl
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Artikel

Veertig jaar gastvrijheid
Veertig jaar geleden, op zondag 2 februari 1986, werd de Domkerk weer opengesteld 
voor publiek. Zeven jaar was de kerk gesloten als gevolg van een grootscheepse  
restauratie. Vanaf dat moment is de Domkerk dagelijks vrij toegankelijk voor  
bezoekers. Afgelopen jaar waren dat er bijna 600.000; nog nooit mochten we zoveel 
mensen in één jaar ontvangen. In dit artikel vertelt Arja van Veldhuizen (al veertig 
jaar bij de Domkerk betrokken) over de voorbereidingen voor dat bijzondere  
moment in 1986.

Wat was het spannend in het half jaar voor de langverwachte heropening van de  
Domkerk op zondag 2 februari 1986! De restauratie was niet alleen zo ver gevorderd 
dat de kerk weer gebruikt kon worden, maar het was vooral de start van een groot 
nieuw avontuur: de dagelijkse openstelling!

‘Open Dom’
Als kersverse Dom-vrijwilligers waren mijn man Ernst en ik in september 1985 in  
de Jacobikerk bij de eerste startavond ter voorbereiding van de nieuwe vrijwilligers- 
organisatie voor de ‘Open Dom’. Dominee Hans Kronenburg gaf een bevlogen  
toelichting op de dromen van zijn voorganger Hans van der Werf, om als kerk je rol  
in te nemen in het hart van de ‘City’ door gewoon open te zijn voor iedereen.  
Ongeacht of je komt voor de historische toplocatie, voor stilte en gebed of op zoek  
naar een luisterend oor.

Vanaf januari
Essentials van het christelijke 
geloof (belijdeniskring)
Vanaf januari 2026 nodig ik,  
ds. Willem Roskam, je graag uit voor  
een verdiepingskring over het christelijke 
geloof. In persoonlijke gesprekken zoeken 
we de ‘essentials’ van het christelijke 
geloof uit. Een schat aan boeiende  
vragen komen voorbij, zoals:

• wie is God
• wat geloven wij van Jezus Christus
• �wat betekent het om deel te zijn van  

de kerk
• wat is je rol als christen in de wereld
• hoe ga je om met twijfels
• wat is bidden
• hoe lezen we de Bijbel
• hoe vieren we liturgie
• �en nog veel meer, ook op basis  

van je persoonlijke inbreng

Voor wie: als je meer wilt weten over  
het christelijke geloof, als je misschien 
gedoopt wilt worden of als je overweegt 
om belijdenis van je geloof te doen,  
dan is dit de kring voor jou!
Wanneer: tweewekelijks, start in  
januari op een doordeweekse avond  
(in overleg te bepalen)
Waar: Domkerk
Meer informatie of aanmelden bij ds.  
Willem Roskam: predikant@domkerk.nl 
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2 februari 
Viering veertig jaar ‘Open Dom’ 
en onthulling replica Sint-Maarten 
Op maandag 2 februari 2026 vieren  
we dat de Domkerk, na een enorme  
restauratie, 40 jaar dagelijks open is  
voor bezoek. 
De feestelijke bijeenkomst start met  
de onthulling van de replica van het  
originele Sint-Maartenbeeld uit de  
Domkerk (mogelijk gemaakt door  
de Vrienden van de Domkerk). 
Na deze onthulling staan we stil bij  
het feit dat de Domkerk al veertig jaar  
dagelijks vrij toegankelijk is voor  
bezoekers. Daarbij wordt teruggeblikt 
op de rijke geschiedenis van onze kerk. 
Daarnaast kijken we naar de huidige  
situatie en wordt er vooruit gekeken naar 
de toekomst. Iedereen die betrokken is  
en was bij de openstelling van de kerk  
is uitgenodigd om deze feestelijke  
bijeenkomst bij te wonen. 

Voor wie: (oud-)medewerkers  
en betrokkenen Domkerk
Wanneer: maandag 2 februari,  
16.00 – 20.00 uur
Waar: Domkerk
Kosten: geen 
Meer informatie en aanmelden:  
evenementen@domkerk.nl 

6 februari
Appeltaartconcert Domkerk  
in de Stadsschouwburg
Tijdens de zomerperiode zijn er  
verschillende appeltaartconcerten in 
de Domkerk. Deze concerten worden 
mogelijk gemaakt door de Vrienden van 
de Domkerk in samenwerking met de 
Stichting Appeltaartconcerten. Vanwege 
de lage temperaturen in de winter is  
het concert op 6 februari verplaatst  
naar de Stadsschouwburg Utrecht.
Karin Strobos (mezzo-sopraan) en  
Erik Slik (tenor) zingen fijne Appeltaart-
muziek: aria’s uit de opera Carmen, liedjes 
uit de jaren ’30 en ’40 en nog veel meer. 
Ze worden begeleid door Ensemble  
Manzanissimo. En na een uurtje muziek 
is er … Appeltaart!

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: vrijdag 6 februari 10.30 
Waar: Stadsschouwburg Utrecht,  
Lucasbolwerk 24, 3512 EJ Utrecht
Kosten: 5 euro (inclusief koffie  
en appeltaart)
Meer informatie over  
het programma en tickets:  
www.appeltaartconcerten.nl/agenda

Twijfels en vragen
Het was een mega-klus om ruim 150 vrijwilligers voor te bereiden op werkzaam- 
heden die niemand ooit had gedaan… In de diverse ‘diensten’ gingen de groepen aan 
de slag. Wat waren er veel vragen en twijfels: zouden toeristen de kerk weten te vinden? 
Hebben ze wel interesse om een halve gotische (voormalige) kathedraal te bekijken? 
Gaan ze echt iets drinken of kopen in een kerk? Lukt het straks om na de openingsroes 
voldoende vrijwilligers vast te houden? Worden ze boos vanwege de kaarsjes in een 
protestantse kerk? En houden we financieel het hoofd boven water?

Zoektocht
In de Educatieve dienst startten we een zoektocht naar de inhoudelijke informatie voor 
de rondleidingen. Ieder dook in een algemeen thema – zoals kanunniken, gotiek of 
beeldenstorm - èn een specifieke plek in het gebouw. Wat ik me levendig herinner is  
|de bruisende energie en de vonken van inspiratie waarmee we elkaar over en weer 
besmetten. Onvergetelijk is de keer dat Ernst en ik bij de bouwvakkers de kerk in 
mochten om twee objecten te bekijken. Overal machines en steigers en rondom het 
geschal van Hilversum 3. Onvergetelijk zijn ook de rondleiding door bouwhistoricus 
Th. Haakma Wagenaar – die zoveel wist – en wat we leerden van Liesbeth Geerlings 
over verstaanbaar rondleiden.

Op 2 februari staan we stil bij veertig jaar dagelijkse openstelling van de Domkerk.  
Zie voor meer informatie de agenda van februari. 

Arja van Veldhuizen

Februari 



10 | Activiteiten voorjaar/zomer Activiteiten voorjaar/zomer | 11

7 februari
Museumnacht Kids –  
Op tijdreis in de Domkerk
Je kunt de Domkerk deze avond gewoon 
even binnenlopen, genieten van de 
sfeervolle verlichting en rondwandelen 
onder de hoge gewelven. Je ziet dingen 
uit allerlei tijden – in elke tijd is wel iets 
toegevoegd (of weggehaald) in dit oude 
monument! Ontmoet hier twee van de 
tijdreizigers die ronddwalen tussen de 
diverse locaties op het Domplein. Je kunt 
ook meedoen aan leuke korte workshops. 
En als je wilt, kunnen rondleiders je din-
gen laten zien die je normaal niet zo snel 
ziet… Het Domcafé is open! 

Voor wie: kinderen van 4 – 12 jaar  
en hun begeleiders
Wanneer: zaterdag 7 februari,  
van 17.00 - 21.00 uur
Waar: Domkerk, DomCafé is open
Kosten: tickets via museumnachtkids.nl

Vanaf 12 februari
Vijf stiltebijeenkomsten –  
‘In de stilte … levensparels’
Levensparels vormen een meditatieve 
armband, die je helpt naar binnen te 
keren. De verschillende kralen raken en 
reiken verschillende levensthema’s aan. 
Wat heb ik nodig? Wat helpt me vooruit? 
Waar loop ik vast? Waar zit mijn  
vertrouwen? Wat is mijn rol op dit  
moment? Tijdens deze serie van In de 
Stilte … gebruiken we onze handen om 
ons te concentreren op de verdiepende 
meditatie. Daarmee kun je jezelf elk  
moment van de dag resetten. We lopen  
en zitten de meeste tijd in de stille  
Domkerk, zonder bezoekers.  
Graag alle keren meedoen.

Wanneer: 12 februari 16.00 uur, 19 maart 
16.00 uur, 16 april 17.00 uur, 21 mei 17.00 
uur en 18 juni 17.00 uur.
Kosten: € 5,- per keer
Waar: Domkerk
Begeleiding: Conny van Lier, geestelijk 
begeleider 
Meer informatie en aanmelden bij  
Conny van Lier: connyvanlier@planet.nl

Artikel

Liturgie in de Veertigdagentijd  
en Pasen
Op Aswoensdag, 18 februari, begint de kerk aan de Veertigdagentijd, in  
voorbereiding op het feest van Pasen. Al in de vroege kerk was deze periode  
verbonden met de catechese op weg naar de doop in de Paasnacht.  
De geloofsleerlingen bereiden zich voor op hun doop (of belijdenis van  
het geloof) en de gedoopte gemeente gedenkt dit met hen in de nacht van Pasen.

Op weg naar Pasen helpen de zondagen, lezingen en gebeden met belangrijke  
kernmomenten uit het evangelie en het christelijke geloof. Gaandeweg kwam bij  
de voorbereiding op het Paasfeest ook de praktijk van het vasten – zelfonderzoek,  
boetedoening, bezinning op de Schrift. De hele kerkelijke gemeenschap werd vanouds 
in deze voorbereiding betrokken. De zondagen, als feestdagen die de verrijzenis  
van de Heer vieren, tellen niet mee in de veertig vastendagen. Als geheel vormen  
de Veertig dagen een betekenisvolle periode vooraf aan het belangrijkste feest van  
het christelijke jaar. 

Stille Week
De Stille of Goede Week is met haar inzet op Palmpasen een verstild, emotioneel  
diepgaand en allesomvattend moment in het jaar. In de Domkerk vieren we de Stille 
Week op alle dagen, en in het bijzonder op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, in de 
stilte bij het graf op Stille Zaterdag, en in de Paasnacht gaan we over tot het Paasfeest. 
De Stille Week laat niet na om een diepe indruk te maken op ieder die meeviert. 

Paastijd
De Paastijd van het liturgische jaar gaat gepaard met wekenlang groot feest. Dat begint 
in de indrukwekkende viering van de Paasnacht, waarna we het feest op Paasmorgen 
voortzetten met Paasjubel en Paasmorgendienst. De zondagen van de Paastijd tot en 
met Pinksteren hebben ieder hun eigen vreugdevolle karakter. Op de veertigste dag  
is er het feest van Hemelvaart, in de Domkerk gevierd met feestelijke processie  
vanuit de Pandhof. 

Kijk voor aanvangstijden van de verschillende diensten op de website van  
de Domkerk: www.domkerk.nl 

Willem Roskam
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Vanaf 23 februari
Vastenmaaltijden
Het is een mooie traditie om in de Veer-
tigdagentijd een aantal keren samen de 
maaltijd te delen. De vastenmaaltijden in 
de Domkerk zijn daarvoor een passend 
moment. We verzorgen een maaltijd die 
aansluit bij het ingetogen en vastende 
karakter van deze tijd. Tijdens de maaltijd 
is er gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen en verdieping op te zoeken.  
Je bent van harte welkom bij een of  
meer van de vastenmaaltijd.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: maandagavond 23 februari,  
9 maart, 23 maart, 18.00 uur  
(inloop vanaf 17.45)
Waar: Domcafé
Meer informatie en aanmelden bij  
Matti Rookus: mattirookus@gmail.com 

Vanaf 26 februari 
Serie gespreksbijeenkomsten: 
‘Van levenskunst tot  
stervenskunst’
Serie van drie gespreksbijeenkomsten 
o.l.v. Marleen Schoonderwoerd over  
betekenisgeving aan ziekte en ouderdom 
en ideeën en ervaringen rond euthanasie 
en palliatieve zorg. Meer informatie zie 
het artikel op pagina 13.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: donderdagavond 26 februari, 
19.30 uur, dinsdagavond 3 maart,  
19.30 uur (met Martin Smalbrugge)  
en donderdagmorgen 12 maart 2026  
om 10.00 uur. 
Waar: Domkerk
Meer informatie en aanmelden:  
pastoraat@domkerk.nl

Artikel

Van levenskunst tot stervenskunst 
De laatste jaren krijgt sterven en de voorbereiding hierop in het maatschappelijke 
leven meer aandacht. Uitvaartondernemingen bijvoorbeeld leggen niet alleen nadruk 
op een goede uitvaart, maar vragen met allerlei filmpjes ook aandacht voor een  
goede manier van afscheid nemen. Nadenken over sterven roept ook vragen rond 
euthanasie op. Het leek de werkgroep pastoraat goed om in de Domkerk het gesprek 
over zaken van leven en dood met elkaar te voeren. Daarom organiseren we drie 
avonden met als titel ‘Van levenskunst tot stervenskunst’.

Wat als je te horen krijgt dat je een ernstige ziekte hebt en niet meer beter wordt?  
Of als leven lijden wordt door pijn of eenzaamheid? Of als je ouder en beperkter wordt 
en het levenseinde zich voelbaar aandient? Of: hoe ga je om met een sterker wordend 
doodsverlangen bij jezelf of bij een geliefde?
Met enige regelmaat horen we in talkshows of interviews indringende verhalen over de 
keuze voor euthanasie bij zwaar psychisch lijden, ook bij jongeren. Of bijvoorbeeld over 
gelijktijdige euthanasie bij echtparen die het niet verdragen om alleen verder te leven. 
Zowel in maatschappij als kerk zien we überhaupt een groeiende euthanasiepraktijk.

Eindigheid beseffen
Ook als geestelijk verzorger in een ziekenhuis maak ik vaak mee dat mensen opeens 
hun eindigheid beseffen, bijvoorbeeld door een ernstige diagnose, en daar geen raad 
mee weten. Of andersom juist sterk verlangen naar de dood, die maar niet komt en 
op zich laat wachten. Bijna iedereen ervaart de confrontatie met de eindigheid van het 
leven in meer of mindere mate als een zoektocht, vooral ook als deze gepaard gaan met 
lichamelijke beperkingen, pijnen of toenemende ervaringen van eenzaamheid. Soms 
breng ik in gesprekken met patiënten een metafoor van de Joodse psychotherapeut 
Viktor Frankl naar voren. 

Waarde tot het laatste moment
Viktor Frankl heeft in zijn praktijk en in de periode in het concentratiekamp veel men-
sen zien sterven en vergelijkt de dood met een landsgrens. De grens bakent territorium 
af en alles wat erbinnen valt is, is tot op de laatste centimeter waardevol en valt binnen 
het rechtsgebied van het betreffende land. Alles binnen die grens dient beschermd 
en verzorgd te worden. Frankl past dit beeld toe op de dood. De dood geeft volgens 
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hem aan dat al wat binnen de grens ligt, namelijk het leven, tot op het laatste moment 
waarde heeft. Maar hij geeft ook aan dat je er moeite voor moet doen om die waarde 
te leren zien bij ziekte of in andere moeilijke omstandigheden. Een nieuwe manier van 
kijken naar je eigen leven en lichaam en je eigen relaties. Een manier die je voordien 
wellicht nog niet kende, maar die de beperking van het leven en het naderende afscheid 
dragelijker maakt en er zelfs een nieuwe dimensie aan kan geven.

Gespreksavonden
Het leek de werkgroep pastoraat goed om in de Domkerk het gesprek over zaken van 
leven en dood met elkaar te voeren. Daarom organiseren we drie avonden met als titel 
‘Van levenskunst tot stervenskunst’. We worden bijgestaan door docent godsdienst en 
levensbeschouwing Marleen Schoonderwoerd (zij leidde in 2023 in de Domkerk  
de cursus Existentiële Gespreksvoering) en ons gemeentelid Martin Smalbrugge,  
hoogleraar ouderengeneeskunde aan de VU. De thema’s die aan de orde komen zijn 
betekenisgeving aan ziekte en ouderdom en ideeën en ervaringen rond euthanasie  
en palliatieve zorg. Ook oefenen we met het goede gesprek daarover.

Laatste levensfase
De avonden dragen de titel ‘Van levenskunst tot stervenskunst’ naar de titel van een 
boek van prof. Carlo Leget van de Universiteit van Humanistiek. Leget gaat in dit  
boek in op de spirituele betekenis van de laatste levensfase en werkt daarvoor het  
zogenaamde Ars Moriendi model uit met vijf aandachtsgebieden: 1. Vasthouden en  
loslaten 2. Doen en laten 3. Ik en de ander 4. Vergeven en vergeten 5. Geloven en  
weten. Voor gelovige mensen worden al deze aandachtsvelden als het ware gedragen 
door het besef mens in Gods naam te zijn. We kijken uit naar waardevolle gesprekken.  
Iedereen die zich aangesproken voelt door het thema kan aansluiten. 

Zie de praktische informatie over deze gespreksavonden op pagina 12.

Jeanine Geijtenbeek

Maart 
15 maart
Uitreiking Cross of Nails
Op 14 november 1940 werd Coventry in 
Groot-Brittannië zwaar gebombardeerd 
door de Duitse luchtmacht. De stad leed 
grote verliezen: vele slachtoffers,  
verwoeste wijken en een zwaar getroffen 
St Michael’s Cathedral, waarvan slechts  
de toren en één muur bleven staan.  
De dag na het bombardement vond de 
priester tussen het puin twee spijkers in 
de vorm van een kruis en schreef hij op 
de muur: ‘Vader, vergeef ’. Dit werd het 
begin van de Litanie van Vergeving,  
Verzoening en Vrede, gebaseerd op  
de zeven hoofdzonden.
De herbouwde kathedraal, naast  
de ruïne, werd het centrum van de  
Community of the Cross of Nails (CCN), 
waar wekelijks de litanie wordt gebeden. 
Ook in de Domkerk gebeurt dit al jaren. 
De kerkenraad heeft nu officieel het 
lidmaatschap aangevraagd. Op zondag 
Laetare, 15 maart 2026, zal de priester 
van de St Michaels Cathedral, Canon 
Kate Massey, het Cross of Nails uitreiken 
in een feestelijke dienst. Daarmee zal de 
Domkerk ook lid zijn van de Community 
of the Cross of Nails.

Voor wie: de Domkerkgemeente
Wanneer: 15 maart tijdens de kerkdienst 
om 10.30 uur
Waar: Domkerk
Meer informatie bij Charlotte Waalwijk: 
ch.waalwijk@casema.nl

19 maart
‘Domkerk Book Talk’  
met Jos Stollman
Willem Roskam gaat in de serie  
‘Domkerk Book Talk’ in gesprek met Jos 
Stollman over zijn, dan net verschenen, 
boek: ‘De historische Jezus – De vergod-
delijking van een filosoof ’
Het door de kerk aan ons overgeleverde 
beeld van Jezus is vooral bepaald door de 
apostel Paulus. Bij hem begint de geleide-
lijke vergoddelijking van de mens Jezus, 
die zijn bekroning vindt bij het Concilie 
van Nicea in 325. Maar hoe zag de histo-
rische Jezus er werkelijk uit? Aan de hand 
van de oudste bronnen onderzoekt Jos 
Stollman het vroegste, en misschien meer 
authentieke, beeld van Jezus. Daarbij 
grijpt hij onder meer terug op de terugge-
vonden evangeliën van Thomas en Maria 
Magdalena. Het leidt tot een ander beeld 
van Jezus: geen Messias of Zoon van God, 
maar een scherp denker, een bevlogen 
spiritueel leidsman en een aardse filosoof.
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Jos Stollman studeerde wis-, natuur-  
en sterrenkunde in Utrecht, werd in  
de zentraditie geschoold en maakte  
daarnaast uitgebreid studie van het 
vroege christendom. 

Zijn dan net verschenen boek zal ook te 
koop zijn in de DomShop. Ook zijn de 
andere uitgaven te koop op 19 maart.  
Na afloop kun je je boek(en) ook  
laten signeren. De volgende Domkerk 
Book Talk is op 28 mei.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: donderdagavond 19 maart, 
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
Waar: Domkerk
Meer informatie en aanmelden:  
booktalk@domkerk.nl (aanmelden is 
gewenst)

Vanaf 20 maart
Expositie ‘Rituelen in  
perspectief’, fotowerk van  
Bert Pot
Bert Pot woont en werkt, als hij niet op 
reis is, in Amsterdam. In zijn studio werkt 
hij aan film- en fotografieprojecten. Tus-
sen het maken van films of televisieseries 
door is hij hier bezig met portretten, stil-
levens en freelance werk. Hij werkt met 
analoge film, voornamelijk in zwart-wit, 
met een uitgebreide collectie historische 
analoge camera’s. Sinds kort experimen-
teert hij met zijn digitale camera’s met 
flitslicht en lange belichtingstijden waar-

mee hij kleurrijke stillevens creëert. 

Op zijn website vind je ook een selectie 
van zijn documentairefotografie, gemaakt 
met een middenformaatcamera of een 
panoramacamera.

Voor wie: alle bezoekers van de Domkerk
Wanneer: 20 maart – 27 mei, tijdens 
openingstijden Domkerk
Waar: Domkerk
Kosten: gratis
Meer informatie en aanmelden bij Wim 
Hekkenberg, secretaris van de tentoon-
stellingscommissie: ttc@domkerk.nl

23 t/m 27 maart
Waddenretraite Protestantse 
Gemeente Utrecht
Uitwaaien, bezinnen, stil worden,  
ont-moeten, delen en genieten van wad, 
zee en strand op Schiermonnikoog.  
Vijf dagen waarin de vertrouwenwek-
kende regelmaat van de getijden van de 
zee en de getijden van de gebeden bij 
elkaar komen. Klinkt dat als iets voor jou? 
Schrijf je dan in voor een vijfdaagse  
PGU-Waddenretraite. 
In 2026 vinden de retraites plaats van 23 
tot en met 27 maart en van 21 tot en met 
25 september. De kosten zijn € 450,-, dit 
is inclusief overnachtingen en eten en 
exclusief reiskosten. Meer info staat op 
www.depup.nl/waddenretraite.

Voor wie: iedereen die belangstelling 
heeft voor een christelijke retraite op een 
Waddeneiland
Wanneer: 23-27 maart en  
21-25 september
Waar: Schiermonnikoog
Kosten: 450 euro (inclusief eten en over-
nachting, exclusief reiskosten)
Meer informatie bij Mirjam Wingelaar: 
mirjamwingelaar@gmail.com of op www.
depup.nl/waddenretraite 
Aanmelden bij Jacqueline van Eck:  
jacquelinevaneck@hotmail.com 

Vanaf 27 maart
Appeltaartconcerten  
in de Domkerk
Ook dit jaar zijn er weer Appeltaartcon-
certen in de Domkerk. Geniet van steeds 
weer verrassende klassieke concerten. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffie en 
appeltaart. Laat u verrassen door muziek, 
gastvrijheid en de unieke sfeer van de 
Domkerk. Door de lage toegangsprijs 
zijn de concerten ook toegankelijk voor 
mensen met een kleine beurs. De appel-
taartconcerten in de Domkerk komen tot 
stand in samenwerking met de Stichting 
Appeltaartconcerten en de Vrienden van 
de Domkerk. U bent u van harte welkom. 

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: vrijdag 27 maart, 15 mei,  
3 juli steeds om 10.30 uur (kerk open  
om 10.00 uur)
Waar: Domkerk
Kosten: 5 euro (inclusief koffie  
en appeltaart)
Meer informatie over het programma  
en tickets:  
www.appeltaartconcerten.nl/agenda
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29 maart
Palmpasenstokken maken  
met kinderen
Op zondag 29 maart vieren we het  
Palmpasenfeest. Met kinderen van  
4 tot 12 jaar maken we mooie Palmpasen-
stokken. Er is krentenbrood en chocomel 
en de kinderen horen het verhaal over  
de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Daarna ga je je eigen Palmpasenstok 
versieren, vol met symboliek en  
betekenis. Aan het eind gaan we allemaal 
samen met de cantorij in een optocht 
door de Pandhof de kerk in. Als de dienst 
van de Palm- en Passie- zondag begint, 
kunnen de kinderen naar de crèche of 
mee met de kinderkring.
Aansluitend op het maken van de  
Palmpasenstokken is de kerkdienst van 
de Palm- en Passiezondag. Deze begint 
om 10.30 uur.

Voor wie: kinderen van 4 – 12 jaar
Wanneer: zondag 29 maart, 9.00 uur
Waar: in het DomCafé van de Domkerk
Kosten: 4,50 euro
Meer informatie/aanmelden bij Tiemen 
Harder: jongindedom@domkerk.nl

5 april 
Paasjubel op het Domplein
In de vroege ochtend van de eerste  
paasdag vindt een paasjubel plaats op  
het Domplein in Utrecht. Tijdens deze 
feestelijke, oecumenische bijeenkomst 
komen leden van allerlei kerken samen 
om de opstanding van Jezus te vieren en 
elkaar te ontmoeten. Er klinkt trompetge-
schal, we zingen paasliederen en luisteren 
naar het paasevangelie.

Bij zonsopkomst wordt het programma 
afgesloten met het overweldigende luiden 
van de Domklokken. Aansluitend kun je 
ontbijten in de Domkerk. Matzes, eieren, 
krentenbrood, koffie, thee, etc. staan voor 
je klaar en je kunt gewoon aanschuiven.  
Je hoeft je niet op te geven voor het  
ontbijt. We delen wat er is en meestal is 
dat ruim voldoende.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: zondag 5 april, 6.15 uur 
Waar: Domplein Utrecht
Aanmelden: niet nodig

April 
17 april 
Dialoog-symposium  
Gewetensvol Leiderschap
Gewetensvol leiderschap, wat betekent 
dat in de wereld van nu? Naar aanleiding 
van de novelle ‘Het onmogelijke besluit 
van Jozef van Arimatea. Kruispunten van 
het geweten’, geschreven door Jan Willem 
Kirpestein. Met panelleden: Désanne 
van Brederode (schrijver en filosoof), 
Bart van Meegen (president rechtbank 
Amsterdam), Erik-Jan Hoekstra (op-
richter The Thrive en executive coach), 
Joost Röselaers (predikant Remonstrantse 
Gemeente Bussum en Waalse Kerk te 
Amsterdam) in interactieve dialoog  
met aanwezigen. Moderator: Jan Hol 
(voorzitter college van bestuur  
Christelijke Hogeschool Ede).

Voor wie: belangstellenden
Wanneer: vrijdag 17 april,  
18.30 -21.00 uur
Waar: Domkerk, hoofdingang
Kosten: geen
Meer informatie en aanmelden  
bij Jan Willem Kirpestein: 
janwillemkirpestein@gmail.com

Vanaf 22 april
Leerhuis ‘Liturgie in  
de Domkerk. Verleden,  
heden, toekomst’
Voor velen is het liturgisch profiel de gro-
te aantrekkingskracht van de Domkerk. 
Op zondagmorgen zijn er altijd mensen 
in de kerk die er een hele reis voor over 
hebben gehad. Wat zegt dat? Is het zoiets 
als een museumbezoek en zijn we ook 
op een zondagmorgen een museum? 
Een speciaal onderdeel van het Grootste 
museum van Nederland? Of gaat het om 
een springlevende praktijk waar niets mu-
seaals aan te ontdekken valt?
Tijdens deze drie leerhuisavonden zal 
het gaan over de herkomst, de huidige 
praktijk, nieuwe ontwikkelingen en 
vragen van dit moment. En vooral zal 
het ook gaan over dat wat liturgie tot 
liturgie maakt. Dit leerhuis brengt kennis 
en verdieping, en uitwisseling over wat 
liturgie waardevol en toekomstbestendig 
maakt in de Domkerk. Weet je van harte 
uitgenodigd! 

Voor wie: iedereen die meer wil weten 
over de liturgie in de Domkerk 
Wanneer: woensdagavond 22 april, 13 
mei, 20 mei, 20.00 – 22.00 uur (aanslui-
tend op de woensdagvesper)
Waar: DomCafé
Meer informatie en aanmelden  
bij ds. Willem Roskam:  
predikant@domkerk.nl
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8 mei 
Europadag Utrecht
Op vrijdag 8 mei 2026 organiseert het 
Utrechts Platform voor Levensbeschou-
wing en Religie (UPLR) Europadag 
Utrecht. In het UPLR participeren de 
christelijke kerken en andere levensbe-
schouwelijke instellingen in Utrecht. 
Met dit jaarlijkse programma willen 
deze organisaties een impuls geven aan 
de kernwaarden die de Europeanen met 
elkaar delen: menselijke waardigheid, 
gerechtigheid, gelijkheid, solidariteit, ver-
draagzaamheid en barmhartigheid. Deze 
waarden getuigen van een open geest 
naar elkaar en naar de wereld om ons 
heen. Ze scheppen de beste condities voor 
een vreedzame en stabiele samenleving. 
Het programma van Europadag Utrecht 
wordt in april 2026 bekend gemaakt. 

Wanneer: vrijdag 8 mei 
Programma, plaats en tijd worden  
later bekend gemaakt. Houd de website  
www.europadagutrecht.nl of  
www.domkerk.nl en de Facebookpagina 
Europadag Utrecht in de gaten. 
Meer informatie bij Frans de Wolff: 
tel. 06-53 14 35 28 of e-mail  
info@europadagutrecht.nl

28 mei
‘Domkerk Book Talk’  
met Maria van Mierlo
Willem Roskam gaat in de serie ‘Dom-
kerk Book Talk’ in gesprek met Maria 
van Mierlo over haar boek: ‘Kloosterwijs-
heid vandaag - gids voor een eenvoudig 
leven’. Dit boek laat zien dat een werkelijk 
spiritueel leven een bepaalde innerlijke 
houding vraagt - van jouzelf. Dat gaat 
verder dan mooie teksten lezen. Het gaat 
om een levensweg, met alle confrontaties 
en valpartijen van dien. Dit boek onthult 
in drie delen hoe die weg naar innerlijke 
omkering verloopt. Je leert eerst het ver-
schil zien tussen horizontaal en verticaal 
leven en hoe je je lichaam inzet om daarin 
een gezond evenwicht te kiezen. Daarna 
krijg je elf concrete hoofdstukken, boor-
devol tips voor je dagelijks leven. 

Mei 
De adviezen komen rechtstreeks uit de 
eeuwenoude kloosterlijke bronteksten 
en de traditie van de woestijnvaders en 
zijn door Maria van Mierlo wonderlijk 
eenvoudig verstaanbaar gemaakt voor een 
nieuwe generatie.

Maria van Mierlo leeft ruim twintig 
jaar vanuit de kloosterspiritualiteit van 
benedictijnen en cisterciënzers. Voor mee 
info zie ook: www.mariavanmierlo.nl en 
www.hebhethart.nu

Haar boek zal ook te koop zijn in de 
DomShop. Ook is het boek te koop op 
28 mei. Na afloop kun je het ook laten 
signeren.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: donderdagavond 28 mei 20.00 
– 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
Waar: Domkerk
Meer informatie en aanmelden:  
booktalk@domkerk.nl  
(aanmelden is gewenst)

2024

2026 2026

2024
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Waddenretraite 
Schiermonnikoog
Uitwaaien, bezinnen, stil worden,  
ont-moeten, delen en genieten van wad, 
zee en strand op Schiermonnikoog.  
Vijf dagen waarin de getijden van de zee 
en de getijden van de gebeden bij elkaar 
komen, en je de vertrouwenwekkende 
regelmaat daarvan kunt ervaren.

Deze activiteit wordt georganiseerd  
door de Protestantse Gemeente Utrecht.

Wanneer: 23 t/m 27 maart  
(en van 21 t/m 25 september)
Waar: Schiermonnikoog 
Kosten: € 450,-
Meer informatie:  
www.depup.nl/waddenretraite  
of bij Mirjam Wingelaar:  
mirjamwingelaar@gmail.com

Dienst van Schrift en Tafel
Zondagochtend, 10.30 uur
Thuis mee te vieren via Kerkomroep  
of YouTube (Domkerk Utrecht)

Vespers
Zondag en woensdagavond, 19.00 uur
Thuis mee te vieren via Kerkomroep 

Ochtendgebed
Maandag, 7.00 uur

Oecumenisch middaggebed
Maandag, woensdag en vrijdag, 12.30 uur

Maaltijd en viering met  
het Straatpastoraat
Elke vierde zondag van de maand is er 
een viering met dak- en thuisloze mensen 
in het Noordertransept van de Domkerk. 
De vieringen worden geleid door straat-
pastores en er wordt gekookt door een 
geweldig team van koks uit de Domkerk 
en daarbuiten. 

Voor wie: iedereen is welkom, in het 
bijzonder mensen zonder dak of thuis. 
Wees welkom
Wanneer: zondag 25 januari, 22 februari, 
22 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni.
Meer informatie:  
straatpastoraat@domkerk.nl
Aanmelden: vooraf opgeven is  
niet nodig.

Uitvaartzang ‘VaarWel’
Soms is er in de regio Utrecht een uitvaart 
waarbij te weinig zangkennis is om 
kerkliederen te zingen. Het initiatief om 
wijkoverstijgend en krachtenbundelend 
zangsolidariteit te bieden groeit daarom. 
Ruim veertig religieus betrokken Utrech-
ters uit de verschillende wijken vormen 
de ZangOproepGroep VaarWel. De leden 
streven ernaar stadsbreed alle wijkreper-
toires van gemeentezang vertegenwoor-
digd te krijgen, om breed inzetbaar te 
worden. Nieuwe leden zijn welkom. We 
werken met een Appgroep, waarin een 
bericht wordt geplaatst met de gegevens 
van de uitvaart, als er zangers nodig zijn.

Wanneer: iedere dinsdag  
15.00 – 16.00 uur 
Waar: NoorderTransept Domkerk 
Aanmelden: niet nodig
Meer informatie bij Ine Pont:  
w.e.pont@hetnet.nl / 06 - 44 70 46 10

Reguliere Vieringen
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Gemeentecantorij Canonici
Tien keer per jaar zingt de gemeentecan-
torij, of wel de Canonici, in de eredienst. 
In februari begint de tweede cyclus van 
vijf zondagen.
De afspraak is dat deelnemers zich  
voor één cyclus van vijf zondagen en  
de bijbehorende repetities vastleggen.  
Met deze toevoeging dat je één zondag 
per cyclus mag missen. Verder is  
afgesproken dat één gemiste repetitie  
betekent: niet meezingen op zondag, om-
dat je met één repetitie bijna de helft van 
de voorbereiding mist , en dat is te veel.
Belangstellenden kunnen zich het hele 
jaar door melden om kennis te maken en 
een project mee te zingen; één zondags-
dienst dus, met twee daaraan voorafgaan-
de repetities op woensdagavond. Als het 
over en weer klikt, kan de cyclus verder 
mee gezongen worden.

Voor wie: iedereen die van zingen houdt 
Wanneer: vijf zondagen en twee  
woensdagavonden
• 15 februari, repetities op 4 en 11 februari 
• �15 maart, repetities op 4 en 11 maart
• �19 april, repetities op 8 en 15 april
• �10 mei, repetities op 29 april en 6 mei
• �14 juni, repetities op 3 en 10 juni
Waar: Domkerk
Meer informatie en aanmelden bij:  
Elly Roos, e.roos@domkerk.nl

ZangOefenMomenten 
Met Cantor Remco de Graas is er  
regelmatig een mooie intro voor leken-ge-
meente-zangers, om de ins & outs van de 
avondgebeden van de Domkerk beter te 
leren kennen. Na de zondagochtenddienst 
gaan we aan de slag. Heb je belangstelling 
om mee te doen? Kom gerust eens kijken. 
Geef je op voor de groepsapp en blijf op  
de hoogte van data.

Waar: Sacristie Domkerk 
Meer informatie bij Ine Pont:  
w.e.pont@hetnet.nl / 06 - 44 70 46 10

Vesperzang Oefenen 
We zingen de wisselende actuele Hymnen 
en Psalmen met elkaar door, en kunnen 
zo beter voorbereid meedoen in de  
Vespers van de Domkerk. Een wekelijks 
moment om zang-gewenning op te 
bouwen. Je gaat op natuurlijke wijze het 
gebruik van je stem in de verschillende 
ruimtes van de kerk kennen en kunt de 
Vesper-beleving op een meer ontspannen 
manier gaan ervaren. 
Altijd verrassend om mee te doen in  
de opengestelde kerk. 

Wanneer: iedere dinsdag 14.15-15.00 uur  
Waar: Sacristie Domkerk
Meer info over al deze activiteiten  
via Ine Pont: w.e.pont@hetnet.nl /  
tel. 06 - 44 70 46 10

Crèche tijdens feestdagen  
en bijzondere momenten
Niet elke zondag is er meer crèche tijdens 
de kerkdienst. Ouders van jonge kinde-
ren kunnen met hun kinderen als uitval 
basis tijdens de dienst altijd terecht in 
het DomCafé. Kinderen tussen 0 en 4 
jaar zijn daar om te spelen, zingen en te 
slapen. Later tijdens de dienst zullen de 
kinderen van de kinderkring aansluiten  
in het DomCafé. 

Kinderkring op zondag  
tijdens de dienst
Elke zondag is er - na het gesprekje met 
de kinderen tijdens de kerkdienst - kin-
derkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Behalve in de schoolvakanties. We gaan 
naar onze eigen ruimte in het DomCafé 

waar we met elkaar onder begeleiding 
naar toegaan. We lezen het Bijbelverhaal 
van die zondag. Daar praten we met 
elkaar over en gaan er op een creatieve 
manier mee aan het werk. Dit doen we 
door middel van een knutselopdracht, 
een spel of een andere creatieve uiting. 
Aan het einde van de dienst of bij het 
avondmaal sluiten de kinderen weer aan. 
Alle kinderen zijn welkom!

Voor wie: kinderen van 4 tot 12 jaar 
Wanneer: elke zondag, niet in  
de zomervakantie
Tijd: start om 10.30 uur tijdens  
de zondagdienst
Waar: Domkerk 
Aanmelden: niet nodig
Meer informatie:  
jongindedom@domkerk.nl

Vaste onderdelen...
Jong in de Dom 
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Basiscatechese 
Elke maand is er basiscatechese op de 
tweede zondag van de maand onder be-
geleiding van Harold van Driel of Tiemen 
Harder. Kinderen van 9 t/m 12 jaar kun-
nen hieraan meedoen. We bespreken de 
hoofdthema’s van het christelijke geloof 
op een voor kinderen aansprekende 
manier. Door middel van spel en inzicht 
zoeken we samen naar de betekenis  
van geloven die kinderen anno 2026 
aanspreekt. 
Eén keer per jaar organiseren we een  
uitje dat aansluit op het programma. 
Iedereen is welkom om mee te doen  
met de basiscatechese.

Voor wie: Kinderen van 9 t/m 12 jaar 
Wanneer: elke tweede zondag van de 
maand, niet in de grote zomervakantie.
Tijd: start om 10.30 uur tijdens de  
zondagdienst, na het kindermoment
Waar: In de medewerkersruimte  
van de Domkerk
Meer informatie en aanmelden:  
jongindedom@domkerk.nl

Domtieners 
De tieners van de Domkerk komen eens 
per maand op de tweede zondag bij 
elkaar. Om samen stil te staan bij,  
en te praten over geloven, kerk en  
maatschappelijke vraagstukken.  
Daarbij is er contact, verbinding  
en gezelligheid. 

De Domtieners worden begeleid door 
Elise Nuhoff uit de Domkerk. Iedere 
tiener is welkom om mee te doen en  
zich aan te sluiten bij de Domtieners.

Voor wie: kinderen van ±12 tot ±18 jaar 
Wanneer: elke tweede zondag van  
de maand, niet in de zomervakantie
Tijd: start om 10.30 uur tijdens  
de zondagdienst.
Waar: Domkerk 
Aanmelden bij Elise Nuhoff:  
senuhoff@hotmail.com
Meer informatie:  
jongindedom@domkerk.nl

Koffie-uurtje
Tijdens het maandelijkse koffie-uurtje  
is er ruimte voor gesprek en om elkaar  
te ontmoeten. 

Voor wie: iedereen die deel uitmaakt van 
de Domkerkgemeenschap: jong en oud 
zijn welkom! 
Wanneer: iedere derde woensdagochtend 
van de maand 10.00 – 12.00 uur
Waar: in het DomCafé (in de winter 
toegang via de bruine deur aan  
de Domstraat) 
Meer informatie: Roel Lighthart Bosch, 
06 - 14 22 48 91 of pastoraat@domkerk.nl
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig

Martinuskring: plek van  
ontmoeting en bezinning
De Martinuskring is een gespreksgroep 
waar we met elkaar in gesprek gaan over 
hoe te leven met Bijbel, geloof, ethiek, 
filosofie en samenleving.  
Ongeveer een keer in de maand praten 
we over een fragment uit een zelfgekozen 
boek. Door persoonlijke ervaringen en 
inzichten daarmee te verbinden wordt de 
Martinuskring een plek van ontmoeting 
en bezinning. Wil je zelf een bijdrage 
leveren aan een gastvrije, inspirerende 
Domgemeente? Doe dan mee met de 
Martinuskring. 

Voor wie: iedereen is welkom.
Wanneer: er zijn twee gesprekskringen, 
één op woensdagavond en één op  
donderdagavond 
Waar: bij de deelnemers thuis (wisselend)
Meer informatie en aanmelden bij:  
Hans Spinder (donderdagavond),  
hansspinder@ziggo.nl 
of telefoon 06 506 214 07 
of Wilma van der Gaag (woensdag-
avond): wilma.v.d.gaag@gmail.com,  
telefoon: 06 121 469 50 

Overige activiteiten
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What’s on your heart?
Driemaal per week is er gelegenheid om 
je hart te luchten in de middagkapel van 
de Domkerk. Wil je een vraag of verdriet 
delen? Wil je danken voor een specifieke 
ervaring? Voel je je schuldig om iets? Zou 
je gebed wensen of een zegen? Er kan veel 
op je hart liggen. Voel je vrij om binnen 
te lopen in de middagkapel. Er is iemand 
die naar je luistert en soms kan alleen al 
het uitspreken en delen van iets waar-
devol zijn. Het samen in gebed brengen 
helpt om datgene wat op je hart ligt uit 
handen te geven aan de Eeuwige.

Voor wie: iedereen die iets wil delen en/
of een gebed of zegen wenst is welkom 
(kerkganger, toerist, vrijwilliger)
Wanneer: driemaal per week op  
maandag, woensdag en vrijdag na  
het middaggebed, van 13.15 - 14.15 uur
Waar: In de middagkapel 
Meer informatie bij Hans Ruitenbeek: 
h.ruitenbeek@domkerk.nl 
Aanmelden: vooraf opgeven is niet nodig

Night of Light
Elke derde zaterdag van de maand is de 
Domkerk sfeervol verlicht met kaarsjes. 
Tijdens de Night of Light kun je rond- 
lopen in de Domkerk en genieten van  
de muziek, de stilte en het kaarslicht.  
Ga even zitten in de banken, laat de rust 
op je neerdalen en probeer even los te 
laten wat er in je hart leeft. Welkom om 
zelf ook een kaarsje aan te steken en  
even een moment van rust te ervaren.

Voor wie: iedereen is welkom
Wanneer: elke derde zaterdag van  
de maand 20.15 - 22.15 uur
Waar: Domkerk
Kosten: geen
Meer informatie op de website:  
www.nightoflight.nl

Night of Light: Elke derde zaterdag  
van de maand 20.15 - 22.15 uur

Zaterdagmiddagmuziek
Het gehele jaar door vindt er op zaterdag-
middag, aanvang 15.30 uur, een concert 
van ongeveer een uur plaats. Om de beurt 
verzorgen de Domcantorij onder leiding 
van Domcantor Remco de Graas, Do-
morganist Jan Hage, het solistenensem-
ble ‘Cantores Martini’ en verschillende 
instrumentale ensembles de concerten. In 
de eerste helft van 2026 worden de ver-
schillende programma’s samengesteld aan 
de hand van het thema ’Utrecht gedenkt 
en viert’ met concerten voor de kerst- en 
verschijningstijd, alsmede de passieperi-
ode op weg naar Pasen. Daarnaast wordt 
tijdens meerdere concerten de 100ste 
geboortedag van de componist Ton de 
Leeuw (1926-1996) herdacht. Hij was 
‘influencer’ van een hele generatie com-

ponisten die het naoorlogse muziekleven 
in Nederland hebben bepaald. Aandacht 
wordt besteed aan zijn werk en dat van 
leerlingen, waaronder de Utrechtse 
componisten Peter Schat, Jan Welmers, 
Joep Straesser en Ton Bruynèl. Ook zal 
het 55-jarig bestaan van de Domcantorij 
worden gevierd.

Voor wie: liefhebbers van koor-,  
ensemble- en orgelmuziek
Wanneer: iedere zaterdagmiddag,  
15.30 - 16.45 uur
Waar: Domkerk
Kosten: vrije gift na afloop van  
de concerten
Meer informatie: de concertagenda  
op de website van de Domkerk
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Rondleidingen in de Domkerk
Bezoek de Domkerk en beleef de  
architectuur van de Gotiek, de bijzondere 
(graf-) monumenten, kunst,  
glas-in-loodramen en de gevolgen  
van de Beeldenstorm. 
Iedere dag om 13.30 uur is er een rond- 
leiding van een uur door de Domkerk.  
Op zaterdag begint de rondleiding om 
11.30 uur. 
Groepen kunnen een rondleiding door 
de Domkerk boeken. Deze rondleidingen 
kunnen gegeven worden vanuit meer-
dere gezichtspunten: Bouw van de kerk, 
Geschiedenis, Kunst, Liturgie, of vanuit 
een eigen vraag. Ook is een combinatie 
mogelijk. Aanvragen graag minimaal 
twee weken van tevoren versturen naar 
rondleidingen@domkerk.nl. Je ontvangt 
dan een aanvraagformulier, waarop 
je eventuele wensen kunt vermelden. 

Afhankelijk van de grootte van de groep 
worden er (kosteloos) meer rondleiders 
ingezet. Deze rondleiding is vrijwel altijd 
mogelijk gedurende de openingstijden. 

Meer informatie:  
www.domkerk.nl/bezoek#rondleidingen
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Ontdek de DomShop -  
de verrassende winkel  
in de Domkerk
In de DomShop vind je een uniek aanbod 
van (religieuze) boeken, Utrechtboeken, 
kinderboeken, bijzondere sieraden, ico-
nen, orgel-cd’s van Jan Hage, en een grote 
keuze aan wenskaarten en papierwaren. 
Onze topper? De geliefde 3D Domkerk-
puzzel! Een enthousiast team van 20 
vrijwilligsters – met achtergronden in 
zorg, bibliotheek, boekenvak en kerken – 
zorgt voor een warme sfeer en een winkel 
die altijd prachtig aansluit bij het seizoen. 
Ze denken graag met je mee en helpen je 
met plezier. Kom even binnen voor een 
moment van rust, ontdek verhalen bij de 
seizoenen en koop iets dat je raakt! Op 
zoek naar een relatiegeschenk of cadeau 
op maat? Ook daarvoor kunt u terecht in 
de Domshop.

Wanneer: de Domshop is zeven dagen 
per week geopend tijdens openingsuren 
van de kerk. 
Waar: Domkerk
Meer informatie: 
domshop@domkerk.nl of bezoek 
de webshop op  
www.domkerk.nl/domshop


